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Het Woord

Het maakt niet uit uit wat voor kerk je komt of wat je geleerd hebt in het verleden omdat Het Woord
van God onze alles overstijgende gids is en onze regel voor geloven en handelen (Technisch gezien
het woord van Jezus, niet alleen de Bijbel). Als het in het Woord is, dan is het Gods visie. Je bent in
zijn Koninkrijk, Hij niet in de jouwe. Je bepaalt niet hoe dingen werken in het Koninkrijk, maar je
krijgt wel de keuze of je je wilt onderwerpen aan Hem en Zijn Koninkrijk. Misschien houdt je niet
van de prijs van benzine, maar gooi dan gerust water in je tank en kijk hoe dat werkt.

Deze handleiding zal verbanden leggen in het Woord om je daarmee te onderwijzen in goddelijke
genezing. Alles wat we onderwijzen komt rechtstreeks uit de Bijbel. Dat is waar we beginnen en dat
is waar we eindigen.

De Bijbel heeft geen boek met de naam 2nd Opinions’. We zijn alleen geinteresseerd in Gods
mening, niet die van mensen.

2 Tim 3:16-17 (HSV):

Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te
verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt
zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.

* De Schrift is door God ingegeven, het is Zijn mening, niet de jouwe.

* De doelen van de Schrift:
o Onderwijs — Wat we geloven. Weten hoe het Koninkrijk werkt.
o Weerleggen — Zwaard van de Geest. We gebruiken de Schrift als klankbord. We
vergelijken dingen met de Schrift om te zien of ze waar zijn, niet andersom.
o Verbeteren — Menselijke tradities. Als je fout zit zal de Schrift je verbeteren.
o Opvoeden in de rechtvaardigheid — Het Woord is de enige Gids in geloof en
handelen om goede werken te doen.

Ps 119:89 Voor eeuwig, HEERE, staat Uw woord vast in de hemel.

* Gods Woord staat voor eeuwig vast, het gaat NIET veranderen.

* Jij kiest ervoor of je met Hem in overeenstemming bent. Zo niet, dan is het niet echt Zijn
schuld als er iets mis gaat. (Matt 15:6)

* Als je van een gebouw afspringt zal de zwaartekracht je doden omdat je tegen een
natuurlijk principe koos in te gaan. Het is niet Gods schuld dat je sterft. Jij bent degene die
springt. Als je je ondergeschikt had aan Zijn wegen, had je je gerealiseerd dat springen een
dom idee was.

* Zijn Woord staat vast in de hemel, het is onze taak om het ook op aarde vast te zetten.

Hij heeft ons de macht gegeven om juist dat te doen. De eerste stap hierin is om het
woord hoe dan ook als waar te bevestigen.

* Jij moet kiezen wat waar is, Het Woord van God of jouw ervaringen, gevoelens,
perspectieven, mening of emoties (wiens verslag geloof jij?)

*  Letterlijk: 'tweede meningen'
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Joh 1:1&14 In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. ... 14 En

het Woord is viees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien,
een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.

* God = het Woord = Jezus = Genade en Waarheid.
* Jezus is de exacte afspiegeling van de Vaders karakter en wezen (Heb 1:3). Hij is perfecte
Theologie.

Isa 55:11 Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij
terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik
het zend.

* God heeft Zijn Woord (Jezus) gezonden en Hij moest dingen volbrengen voordat Hij kon
terugkeren. Hij is teruggekeerd (Hand 1:9), dus we weten dat Hij alles gedaan heeft
waarvoor Hij gezonden is.

* De eerste komst van Jezus had meerdere doelen. Deze handleiding bespreekt er slechts
enkele. We weten echter dat er nog vele andere dingen volbracht zijn.

* Niet alleen deed Hij de dingen die Hij moest doen, maar Hij maakt ze ook voorspoedig. Hij
bracht redding en nu is redding voorspoedig omdat mensen gered worden.

Ps 107:20 Hij zond Zijn woord uit, genas hen en bevrijdde hen uit hun grafkuilen.

Acts 10:38 hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe
Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed en allen die door de duivel overweldigd waren,
genas, want God was met Hem.

1 Joh 3:8 Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken

zou.
* Eén van de redenen waarom Jezus gezonden was is om te genezen en mensen te bevrijden
van demonische belasting. Het is geprofeteerd, volbracht en voor elkaar gekregen.
* Ziekte wordt een werk van de duivel genoemd. Alles dat steelt, slacht en verloren doet
gaan is zijn koninkrijk.

Conclusie

2 Petrus 1:17-19 Want Hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, toen een stem als
deze van de verheven heerlijkheid tot Hem kwam: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn
welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord, toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met
Hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is

* Petrus, Johannes en Jakobus hebben God twee keer hoorbaar horen spreken. (Doop, Berg
van de Verheerlijking).

* Petrus zegt nog steeds dat het geschreven Woord betrouwbaarder is.

* Veel mensen horen stemmen (Gal 1:8) en zullen ze in de toekomst horen. Islam

is begonnen omdat iemand een stem hoorde en een 'engel' ontmoete in een grot.
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* Elke stem die je hoort, elke leiding die je ontvangt, moet in lijn zijn met de Schrift.
Daarom is de Schrift een hogere autoriteit dan een hoorbare stem.

We staan op wat God zegt. Wetende en gelovende dat Hij ons wapens geeft om tegen de
duivel te strijden. Jezus bood weerstand aan de duivel door te zeggen: 'Het staat
GESCHREVEN''

Hos 4:6 Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is.

Je rechten kennen (waarvoor Jezus gestorven is) als een zoon van God en je identiteit in Hem
vinden, zal leiden tot een leven in geloof en kracht. De beste plaats om uit te zoeken wat die rechten
zijn is het Woord van God.

Genezing: Het brood van de kinderen, de basis van genezing onder het Nieuwe Verbond
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Het Oude Verbond tegenover het Nieuwe Verbond

2 Tim 2:15 Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft
te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt.

* De Hele Bijbel is voor jou geschreven, maar niet de hele Bijbel is aan jou geschreven.

* Je moet het Woord van de waarheid (De Schrift) 'recht snijden' Dat wil zeggen "juist
scheiden', om uit te zoeken welke delen toepasbaar zijn en welke niet.

* Het belangrijkste om onderscheid tussen te maken zijn het Oude en het Nieuwe Testament,
de Wet en de Genade. (Niet te verwarren met het oude Testament en het nieuwe Testament,
welke een verzameling zijn van boeken die voor of na een zeker tijdstip zijn geschreven)

* Verbond bepaalt de relatie. Onder welk Verbond je bent bepaalt hoe God Zich tot jou
verhoud en jij tot Hem. Verhoud niet tot Hem door middel van een Verbond dat niet op jou
van toepassing is.

John 1:17 Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus
Christus gekomen.

* Deze handleiding gaat niet tot in detail in op het Wetsverbond tegenover het
Genadeverbond, maar het begrijpen daarvan is wel vereist. We zullen later meer verschillen
bespreken. Dit is slechts een kort overzicht.

Heb 8:6-13 Nu heeft Hij echter een zoveel voortreffelijker bediening ontvangen, zoals Hij ook van
een beter verbond Middelaar is:een verbond dat in betere beloften is vastgelegd. 7 Immers, als dat
eerste verbond onberispelijk geweest was, zou er voor een tweede geen plaats zijn gezocht. 8 Want
hen berispend zegt Hij tegen hen: Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik met het huis van
Israél en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, 9 niet overeenkomstig het verbond
dat Ik met hun vaderen gesloten heb, op de dag toen Ik hen bij de hand nam om hen uit het land
Egypte uit te leiden. Want zij bleven niet in Mijn verbond en Ik heb geen acht meer op hen geslagen,
zegt de Heere. 10Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israél sluiten zal na die dagen, zegt
de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot
een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 11 En zij zullen beslist niet ieder zijn naaste en ieder
zijn broeder onderwijzen en zeggen: Ken de Heere. Want zij allen zullen Mij kennen, van klein tot
groot onder hen. 12 Want Ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonden
en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken. 13 Als Hij spreekt van een nieuw verbond, heeft
Hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat oud is verklaard en wat veroudert, staat
op het punt te verdwijnen.

* Het verbond bepaalt hoe God Zich tot mensen verhoudt.

* Het Oude (Wets)Verbond: God verhield zich tot zondige mensen zoals een Heilige,
Rechtvaardige God zou/moest doen. Die slecht en je wordt vervloekt, doe goed en je wordt
gezegend.

* Het Nieuwe (Genade)Verbond: God verhoudt Zich tot zondige mensen door Jezus, hen met
Zichzelf verzoenende. Hij verhoudt Zich niet langer tot hen door de Wet omdat Jezus de
vereisten van de Wet vervuld heeft namens de mensen.

Genezing: Het brood van de kinderen, de basis van genezing onder het Nieuwe Verbond
Copyright 2010

www.charismaministries.org 7


http://www.charismaministries.org/

Heb 7:18-19 Want de terzijdestelling van het voorgaande gebod vindt plaats vanwege zijn
zwakheid en nutteloosheid. 19 De wet heeft namelijk niets tot volmaaktheid gebracht, maar de

totstandbrenging van een betere hoop, waardoor wij tot God naderen, doet dat wel.

» Het Wetsverbond was zwak en kon mensen niet voorzien in een rechtvaardige positie
tegenover God, want niemand kon het ooit perfect houden.(Gal 3:10, Jak 2:10, Jak 4:17).

* De betere hoop waardoor wij tot God naderen is niet onze eigen rechtvaardigheid of
heiligheid, maar door Jezus Christus' vrije gift van rechtvaardigheid. (Ef 2:8-9, Rom 3:20-
26)

* Daarom heeft Jezus ons bekwaam gemaakt om dezelfde werken te doen, en grotere, want
wij staan op dezelfde wijze goed tegenover God als Jezus.(Joh 14:12).

Gal 3:11-14 En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God, is duidelijk, want de
rechtvaardige zal uit het geloof leven. 12 Maar voor de wet is het niet: uit geloof, maar: De mens
die deze dingen doet, zal daardoor leven. 13 Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet
door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervioekt is ieder die aan een hout
hangt, 14 opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij
de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof.

* NIEMAND is gerechtvaardigd door de Wet, niemand kan God behagen door de wet te
houden en een heilig leven te leiden.

* Rechtvaardigheid (Een positieve verhouding met God) is alleen verkregen door geloof in
Christus.

» De Wet is niet uit geloof, als je je via de Wet tot God verhoudt behaagt dat Hem niet.(Heb
11:6)

* Jezus is voor ons een vloek geworden, hiermee heeft Hij het recht verbroken van deze
vloek om op ons te komen.

(Dit betekent niet dat de vloek niet bestaat)

* Leven onder de Wet, het proberen om je zelf te rechtvaardigen door je eigen pogingen om
heilig te leven en God te behagen is EEN VLOEK! Daar komt niets goeds van.

* Sterker nog, je vervreemdt jezelf daardoor van het leven van Christus. (Gal 5:1-5)

2 Kor 3:4-9 Zo'n vertrouwen nu hebben wij door Christus op God. 5 Niet omdat wij van onszelf
bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf. maar onze bekwaamheid is uit God. 6 Hij heeft
ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter.
maar van de Geest; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend. 7 Als nu de bediening van de

dood, met letters in stenen gegrifi, in heerlijkheid was, zodat de Israélieten hun ogen niet op het
gezicht van Mozes gericht konden houden vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht, hoewel die
tenietgedaan zou worden, 8 hoeveel te meer zal dan de bediening van de Geest in heerlijkheid zijn?
9 Want als de bediening van de verdoemenis al heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening
van de gerechtigheid overvloedig in heerlijkheid.

» Wetsverbond: Bediening van DOOD en VERDOEMENIS.
* In stenen gegrift: 10 Geboden.

* Genadeverbond: Bediening van LEVEN en GEEST.

* In ons hart gegrift

Genezing: Het brood van de kinderen, de basis van genezing onder het Nieuwe Verbond
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Rom 8:1 Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees
wandelen, maar naar de Geest.(HSV)
Rom 8:1 Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld.(NBV)

* Het onderstreepte gedeelte in de HSV staat niet in het Grieks, het is toegevoegd door de
vertalers in een poging om toch een voorwaarde te stellen aan 'geen verdoemenis'

* Je zal je veroordeeld voelen wanneer je onder de Wet probeert te leven. Dat is het doel van
de bediening van dood en verdoemenis.

» Wandelen in het vlees refereert aan je eigen pogingen tot zelfrechtvaardiging om God te
behagen. (Wet)

» Wandelen in de Geest betekent dat je Christus vertrouwd dat Hij zorgt dat je voldoende
hebt. (Genade door Geloof)

Matt 9:16-17 Ook zet niemand een lap niet-gekrompen stof op een oud bovenkleed, want de daarop
genaaide lap scheurt van het bovenkleed af, en er ontstaat een ergere scheur. 17 Ook doet men geen
nieuwe wijn in oude leren zakken, anders barsten de zakken, en de wijn stroomt eruit, en de zakken
gaan verloren, maar men doet nieuwe wijn in nieuwe zakken, en beide blijven behouden.

* We moeten het Oude en Nieuwe Verbond niet door elkaar gooien, dat gaat nooit werken. Je
moet besluiten welke er beter 1s, welke je wilt, en volgens dat Verbond gaan leven.

« Jezus + wat-dan-ook = niets, Jezus + niets = alles.

* Onder het Oude Verbond handelde God met mensen zoals een rechtvaardige God zou
doen, onder het Nieuwe Verbond behandeld Hij hen zoals Hij wil: Met liefde,
zachtmoedigheid, gunst, plezier, vrede enz.

* Onder het Oude Verbond bepaalde je vaardigheid om rechtvaardig te leven of je ook
rechtvaardig was. Onder het Nieuwe is Jezus je rechtvaardiging bij God. Je bent de
rechtvaardigheid van God in Christus. (2 Kor 5:21).

Waarom moet ik dit weten?

 Anders zal je geloven dat God het probleem is, dat Hij ziekte, oordeel en straf toelaat.

* Je zal je altijd afvragen wat Gods wil zou zijn, en je zal nooit echt in geloof zijn. Zo lang
als dat je niet zeker bent zul je altijd heen en weer schommelen tussen geloof en ongeloof.
* Je zal op het probleem gefocust zijn, niet op de oplossing

* Je zal mensen veroordelen inplaats van hen te bedienen. (Zout die zijn smaak verliest)

* Je wordt puur gericht op je werken. Je gaat voorschrijven hoe mensen moeten leven
voordat God ze zal helpen.

* Je zal veroordeling en schuld bedienen, dit leidt tot niets goeds.

+ Je zal mensen verwarren.

Conclusie

Je kennis en begrip van het Nieuwe Verbond en de Nieuwe Schepping zal zelfvertrouwen geven om
te geloven dat bovennatuurlijke zegening zal komen. Als je niet zeker weet wie je bent of welke
toestemming je hebt gekregen zal je geen zelfvertrouwen hebben om ook maar iets te zijn of te
doen. Maar als je jouw positie en autoriteit kent, zal je het zelfvertrouwen hebben om te doen wat
gedaan moet worden. Wees. Weet. Doe. Omdat we zijn en weten wie we zijn, doen we. We doen
niet om te worden. Onze identiteit is in Christus alleen, niet in onze werken. Of we nou succesvol
zijn of niet, we blijven de rechtvaardigheid van God.

Genezing: Het brood van de kinderen, de basis van genezing onder het Nieuwe Verbond
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Genezing is in het verzoeningswerk inbegrepen.

1 Tim 2:3-4 Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker, 4 Die wil dat
alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.

Joh 3:16-17 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 17 Want God heeft Zijn
Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door
Hem behouden zou worden.

a) Wat is Gods wil voor redding?

b) Wil Hij dat iedereen gered wordt?

¢) Kan iemand altijd en overal gered worden?

d) Moet iemand iets doen om redding te verdienen?

e) Kan God iemand redden ongeacht de grote en het type zonde waar men inzit?
f) Wat is de enige vereiste voor redding?

Probeer nu eens dezelfde vragen te stellen, maar vervang 'redding' dan in 'genezing.'

a) Wat is Gods wil voor genezing?

b) Wil Hij dat iedereen genezen wordt?

c¢) Kan iemand altijd en overal genezen worden?

d) Moet iemand iets doen om genezing te verdienen?

e) Kan God iemand genezen ongeacht de grote en het type zonde waar men inzit?
f) Wat is de enige vereiste voor genezing?

Waren al je antwoorden over redding hetzelfde als over genezing? Zo niet, let dan extra goed op in
het volgende stuk. Als het vanuit de Bijbel kan bewijzen dat genezing is inbegrepen in het
verzoeningswerk van Christus, dan kan je in alle eerlijkheid nooit een verschil meer maken tussen
Gods wil voor redding en Gods wil voor genezing. Ze zijn hetzelfde, altijd en eeuwig. Zelfs het
Griekse woord beschrijft beide.

Jes 53:4-5 Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen. Wij
hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. 5 Maar Hij is om onze
overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede
aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.

* Dit is een profetie over de kruisiging van Jezus en wat er daaromheen allemaal gebeurt.

« 'Ziekten' is het Hebreeuwse woord 'Choliy'. Dit betekent: Ziekte, aandoening, angst, onheil,
zwakheid en leed.

* Leed is het Hebreeuwse woord 'Makob'. Dit betekent: Angst, kwelling, pijn en verdriet.

* Beide woorden worden regelmatig gebruikt om lichamelijke ziektes en fysieke pijn mee
aan te duiden. Ze kunnen ook gebruikt worden voor mentale en emotionele pijn.

* Door Zijn striemen (die Hij ontving tijdens de geseling) IS genezing GEKOMEN.

Genezing: Het brood van de kinderen, de basis van genezing onder het Nieuwe Verbond
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Matt 8:16-17 Toen het nu avond geworden was, brachten ze velen die door demonen bezeten
waren, bij Hem, en Hij dreef de boze geesten uit met een enkel woord, en Hij genas allen die er
slecht aan toe waren, 17 zodat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja toen hij zei:
Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen, en onze ziekten gedragen.

* Mattheus citeert de profetie van Jesaja. 'Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen, en
onze ziekten gedragen.

* Jezus genas echte mensen van echte, fysieke ziektes. Ook dreef Hij echte demonen uit om
deze profetie te vervullen. De echte vervulling ligt echter niet in de genezingen, maar in de
striemen die Hj later ontving.

1 Petrus 2:24 Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de
zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen.

* Dit is een verwijzing naar dezelfde profetie en dezelfde vervulling. Jezus droeg onze
zonden (en de straf) zodat wij die niet meer hoeven te dragen.)

* Door Zijn striemen BENT u genezen. De tijdsvorm is veranderd van tegenwoordige tijd
naar voltooide tijd.” Er is niets meer wat er gedaan moet worden om in genezing te kunnen
voorzien. Jezus heeft het op een volmaakte manier VOLBRACHT!

Die ene verzoeningsdaad had 2 delen.

1. De mishandeling bij de geseling was het eerste gedeelte waar Zijn fysieke lichaam
verbroken is voor onze fysieke genezing (1 Pet 2:24) Het gebroken brood bij Communie
staat hiervoor symbool.

2. De dood aan het kruis was het tweede gedeelte. Dit heeft ons van redding voorzien voor
onze geest. Ook heeft dit het Nieuwe Verbond in werking gesteld (Rom 5:8) De wijn
symboliseert dit gedeelte.

Als genezing al volbracht is, waarom zijn we dan niet allemaal gewoon genezen? Nou, als redding
al volbracht is, waarom zijn we dan niet allemaal gered? Het vraagt geloof. Gods wil is dat de
gehele mensheid gered en genezen is. Maar Gods wil gebeurt niet automatisch. Het wordt door
geloof geactiveerd.

Als de reden dat iemand niet genezen is is: 'God is soeverein en kan doen wat Hij wil', hoe kunnen
we er dan zeker van zijn dat we gered zijn? Als ze zeggen dat iemand niet genezen is omdat het niet
Gods tijd was, hoe weten we dan dat God geen andere tijd heeft voor jouw redding? Alles wat je
gelooft voor redding geldt precies hetzelfde voor genezing. Ze zijn beide altijd Gods wil want ze
waren allebei deel van hetzelfde verzoenende offer. Twijfel je er ooit aan dat God iemand wil
redden? Waarom twijfel je dan wel dat Hij hen wil genezen?

Mark 2:3-12 Er kwamen ook enigen naar Hem toe die een verlamde brachten, door vier mannen
gedragen. 4 En omdat zij niet bij Hem konden komen vanwege de menigte, verwijderden zij de
dakbedekking boven de plaats waar Hij was, en nadat zij het dak opengebroken hadden, lieten zij
de ligmat waarop de verlamde lag, neer. 5 En toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tegen de verlamde:
Zoon, uw zonden zijn u vergeven. 6 En er zaten daar enigen van de schrifigeleerden, en die
overlegden in hun hart: 7 Waarom spreekt Deze op die manier godslasteringen? Wie kan zonden

*  Dit is beter zichtbaar in het Engels: 'By His stripes we WERE healed.'

Genezing: Het brood van de kinderen, de basis van genezing onder het Nieuwe Verbond
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vergeven dan God alleen? 8 En Jezus, Die meteen in Zijn geest onderkende dat zij zo bij zichzelf
overlegden, zei tegen hen: Waarom overlegt u deze dingen in uw hart? 9 Wat is gemakkelijker, tegen
de verlamde te zeggen: De zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op, neem uw ligmat op en ga
lopen? 10 Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden te
vergeven (zei Hij tegen de verlamde): 11 Ik zeg u: Sta op, neem uw ligmat op en ga naar uw huis.
12 En hij stond meteen op, en nadat hij de ligmat opgenomen had, ging hij voor het oog van allen
naar buiten, zodat zij allen buiten zichzelf waren en God verheerlijkten en zeiden: Wij hebben nog
nooit zoiets gezien!

» Genezing en vergeving zijn voor Jezus hetzelfde omdat ze deel zijn van hetzelfde offer.

* Genezing dient als teken dat God geneest.

* Als Gods wil voor genezing anders was dan Zijn wil voor redding kon genezing geen teken
zijn.

* Dus: Gods wil voor redding = Gods wil voor genezing.

* Let op, dit betekent niet dat wanneer je niet genezen bent je dus ook niet vergeven bent. De
duivel wil graag dat je dat denkt. Geloof die gedachte niet. Genezing bewijst Gods wil voor
redding, maar niet de redding zelf.

Genezing: Het brood van de kinderen, de basis van genezing onder het Nieuwe Verbond
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Heilig Avondmaal en Genezing

Ps 105:37 Hij liet zijn volk vertrekken met zilver en goud, niemand in hun stammen ging
strompelend weg. (NBV)

God bracht heel Israél gezond uit Egypte. Hoe kan het dat honderdduizenden Hebreeuwse slaven,
die onder verschrikkelijke omstandigheden hebben geleefd in Egypte geen enkele zieke of zwakte
in hun midden hadden? Zij gebruikte het Pascha de avond van te voren. (Ex 12)

* Pascha — Het bloed van het lam op de deurposten en het eten van de ongezuurde broden.
* De dag na het Pascha werden zij uit Egypte gered.

* Het bevrijde hen, maakte hen voorspoedig en genas hen.

* Het is een schaduw van het verzoeningswerk van Jezus.

1 Kor 11:23-30 Want ik heb van de Heere ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere
Jezus in de nacht waarin Hij werd verraden, brood nam, 24 en nadat Hij gedankt had, brak Hij het
en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis.

25 Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei: Deze drinkbeker is
het nieuwe verbond in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis. 26
Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere,
totdat Hij komt. 27 Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere
drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. 28 Maar laat ieder mens zichzelf
beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. 29 Want wie op
onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de
Heere niet onderscheidt. 30 Daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken, en velen zijn ontslapen.
(HSV)

Het lichaam van de Heere: Het Brood des levens.

* Het brood vertegenwoordigt het lichaam van Jezus, dat voor ons is verbroken. Waarom
werd het geslagen en gebroken? — 1 Peter 2:24

* Vers 30: om DEZE reden zijn er onder u veel zwakken zen zieken, en velen zijn ontslapen.
(gestorven) Waarom? Omdat ze het lichaam van de Heere niet onderscheidden hebben. Niet
het bloed, maar het lichaam. Ze begrijpen en erkennen niet wat er gebeurd is tijdens de
geseling of zij geloven niet in de reden hiervan. Daarom zijn ze volgens Paulus lichamelijk
ziek en sterven ze zelfs voortijdig (ook lichamelijk).

* Brood is ook een symbolische verwijzing naar genezing. Ik zal het laten zien:

Matt 15:22-28 En zie, een Kananese vrouw, die uit dat gebied kwam, riep naar Hem: Heere, Zoon
van David, ontferm U over mij! Mijn dochter is ernstig door een demon bezeten. 23 Maar Hij
antwoordde haar met geen woord. En Zijn discipelen kwamen naar Hem toe en vroegen Hem: Stuur
haar weg, want zij roept ons na. 24 Hij antwoordde en zei: Ik ben alleen maar gezonden naar de
verloren schapen van het huis van Israél. 25 Maar zij kwam dichterbij, knielde voor Hem neer en
zei: Heere, help mij! 26 Hij antwoordde echter en zei: Het is niet behoorlijk het brood van de
kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. 27 Zij zei: Ja, Heere, maar de hondjes eten ook
van de kruimels die er vallen van de tafel van hun bezitter. 28 Toen antwoordde Jezus en zei tegen
haar: O vrouw, groot is uw geloof; het zal gebeuren zoals u wilt. En haar dochter was vanaf dat
moment gezond.

Genezing: Het brood van de kinderen, de basis van genezing onder het Nieuwe Verbond
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* De vrouw kwam voor genezing van demonen. (bevrijding)

* Jezus noemt bevrijding het brood van de kinderen.

* Vers 28 zegt dat haar dochter op dat zelfde moment genezen werd. Genezing en bevrijding
zijn het brood van de kinderen.

* Het valt op de Jezus haar 4 keer 'nee' heeft gezegd, maar toch ontving ze waarvoor ze
kwam.

John 6:32-35 Jezus dan zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Niet Mozes heeft u het brood
uit de hemel gegeven, maar Mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. 33 Want het brood van
God is Hij Die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. 34 Zij zeiden dan tegen
Hem: Heere, geef ons altijd dat brood. 35 En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie
tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.

* Jezus zegt dat Hij het BROOD des levens is.
* Moses heeft niet het brood des levens uit de hemel gegeven. Dat betekent dat er geen leven is in
de Wet. Alleen het Brood dat door God gezonden is geeft echt leven.

Joh 6:51 Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is; als iemand van dit brood eet,
zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn viees, dat Ik geven zal voor het
leven van de wereld.

* Opnieuw noemt Jezus Zichzelf het levende brood, dat leven geeft aan hen die deelhebben
aan Hem.

* Dit keer zegt Hij er ook bij dat Zijn vlees het brood is, Zijn lichaam, waarvan wij weten dat
het verbroken was voor onze genezing.

Matt 6:11 Geef ons heden ons dagelijks brood.
* Genezing is iets dagelijks, niet een eenmalige soeverein door de hemel bepaalt moment.
* Ook laat het zien dat het dagelijks nodig is, anders dan redding. Redding is een eenmalige
noodzaak. Genezing is dagelijks nodig, totdat we ons verheerlijkte lichaam hebben

ontvangen.

Rom 1:16 Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God

tot zaligheid voor ieder die gelooft,

Zaligheid: het Griekse woord ‘Soteria.” Dit betekent: Bevrijden, redden, genezen, beschermen en
heel maken.

* Overal waar het woord zaligheid staat, wat vertaald is van 'soteria', kan het vervangen
worden voor genezing. Het is hetzelfde Griekse woord.

1 Tim 2:3-4 Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker, Die wil dat alle
mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.

Zalig: het Griekse woord 'Sozo.' Dit betekent: genezen, bevrijden, bewaren, redden, beschermen,
goed doen, heel maken.

Genezing: Het brood van de kinderen, de basis van genezing onder het Nieuwe Verbond
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» Wanneer je 'sozo' vertaald ziet met redden/gered(zalig worden) kan je het ook vervangen
voor genezen, in het Grieks is het exact hetzelfde. Overal waar je reden/gered(zalig worden)
leest kan je dit lezen als genezen.

* God heeft maar één wil, en zowel genezing als bevrijding en ook redding zijn daarin
inbegrepen.

Conclusie:
Genezing is altijd Gods wil, want redding is altijd Gods wil.

Ps 103:1-10 Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige Naam.

2 Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden.

3 Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw Ziekten geneest, 4 Die uw leven verlost van het
verderf, Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, 5 Die uw mond verzadigt met het
goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend. 6 De HEERE doet rechtvaardige daden

en recht aan alle onderdrukten. 7 Hij heeft aan Mozes Zijn wegen bekendgemaakt,

aan de nakomelingen van Israél Zijn daden. 8 Barmhartig en genadig is de HEERE,

geduldig en rijk aan goedertierenheid. 9 Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen,

niet voor eeuwig handhaaft Hij Zijn toorn. 10 Hij doet ons niet naar onze zonden

en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden.

Genezing: Het brood van de kinderen, de basis van genezing onder het Nieuwe Verbond
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De oorsprong van ziekte

Rom 5:12-13 Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de
dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben. 13 Want totdat de
wet er kwam, was er wel zonde in de wereld. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet
is.

» Zonde was de originele oorzaak van ziekte, en dood. Ziekte is slechts een onvolgroeide
vorm van dood. Adam was de eerste mens die zondigde (Gen 2:17), maar zonde begon bij
satan. Hij was de eerste die zondigde.
* Er zijn 2 hoofdoorzaken van ziekte, maar beide zijn het terrein van de vijand.

o Natuurlijk: Veroorzaakt door virussen, bacterién, leefwijze en/of letsels.

o Demonisch: Veroorzaakt door een geest van zwakheid of door een vloek.
* Maar het maakt werkelijk niet uit of een ziekte natuurlijk of demonisch is, de behandeling
is hetzelfde. Jezus is voor beiden gestorven. Omdat beiden het terrein van de duivel zijn, zijn
ze ook beiden demonisch, of je dat nou leuk vind of niet.
* Spoedcursus Christendom: Is het een ziekte? Genees het. Is het een demon? Werp het uit.
Is het een vloek? Verbreek het.
* Zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Jezus is het EINDE van de Wet voor ieder
die gelooft. Dus zonde wordt ons niet toegerekend. Dat maakt elke ziekte illegaal, het maakt
niet uit wat de natuurlijke of geestelijke wortels zijn. De eerste oorzaak was de zonde, en
daarmee is nu afgerekend.
* Stel je voor: je zit in de gevangenis. Je misdaad (zonde) heeft ervoor gezorgd dat je
gevangen zit (ziekte.) Als je bent vrijgesproken (vergeven), blijf je dan in de gevangenis, of
mag je gaan?

Vijand God
Joh 10:10a De dief komt alleen maar om te Joh 10:10b 7k ben gekomen, opdat zij leven
stelen, te slachten en verloren te laten gaan hebben en overvloed hebben.
Stelen Slachten Verloren Herstellen Leven geven | Heel maken
laten gaan
(letterlijk:
vernietigen)

* Alle ziekte is illegaal, (het heeft geen recht) en is in rebellie tegen het volbrachte werk aan
het kruis. Je hoeft niet altijd uit te zoeken waarom iemand ziek is, het is beter om te weten
waarom zij bevrijd kunnen worden. Zij weten waarom zij ziek zijn, wat ze niet weten is het
Evangelie, welke is de kracht Gods tot zaligheid. (Rom 1:16).

* Onder het Nieuwe Verbond komt ziekte nooit bij God vandaan. Hij veroorzaakt geen
ziekte, en laat die ook niet toe. Voor wat voor reden of tijd dan ook.

Genezing: Het brood van de kinderen, de basis van genezing onder het Nieuwe Verbond
Copyright 2010

www.charismaministries.org 16


http://www.charismaministries.org/

* Elke keer dat je een voorbeeld ziet van mensen die sterven onder een ziekte die door God
1s gezonden, is dat onder het Ouder Verbond. God verhield zich tot mensen door de wet. De
wet had vloeken voor ongehoorzaamheid. Sommige van deze vloeken zijn ziektes,
aandoeningen en dood.

* God heeft die vloeken weggedaan door Jezus een vloek te maken voor jou. Daardoor zijn
alle vloeken van de wet (inclusief ziekte) illegaal geworden.

* Omdat ze illegaal zijn betekent dat nog niet dat ze niet bestaan. Het is onze taak om
rechtvaardigheid en gerechtigheid op aarde te laten zijn zoals het in de Hemel is.

* Om het Koninkrijk in deze wereld te brengen moeten we het illegale veranderen in het
legale (Matt 12:28). Ziekte in gezondheid, dood in leven, vloek in zegen. Dat kunnen we
niet doen als we geloven dat God deze ziekte, vloek of dood heeft gezonden.

Matt 12:25 leder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest; en geen enkele stad of
geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal standhouden.

* Als God geneest terwijl Hij ook ziek maakt is Zijn Koninkrijk verdeeld. Dus Hjj
veroorzaakt geen ziekte.

* Als God leven geeft, maar ook dood, dan is Zijn Koninkrijk verdeeld. Dus Hij veroorzaakt
geen dood.

* Als God zegent, maar ook vervloekt, dan is Zijn Koninkrijk verdeeld. Dus Hij vervloekt
niet.

* God gebruikt NOOIT ziekte om ons iets te leren. Daarvoor heeft Hij het Woord (2 Tim
3:16), De Heilige Geest (Joh 16:3) en de Zalving (1Joh 2:27).

* Als God ziekte gebruikt om ons iets te leren, zouden we eigenlijk moeten bidden dat de
symptomen erger worden, zodat we het echt goed leren. Als je gelooft dat God je onderwijst
door ziekte, dan ben je bewust en expres in rebellie tegenover God als je naar een dokter
gaat om van je ziekte af te komen. Als de ziekte er is om je dichter naar God toe te trekken,
bid dan dat je hele familie kanker krijgt zodat zij ook dichter tot God mogen komen.
Niemand wenst dat zijn familie kanker krijg. Waarom denk je wel dat God dat zou doen?

* Als ziekte bij God vandaan komt, dan ga je naar de bron van je vernietiging om vrij te
komen van je vernietiging. Dat is dom. Dat is alsof je op school naar de pestkop toegaat om
te vragen of hij jou voor zichzelf wil beschermen.

Conclusie

Behandel alle ziekte op dezelfde manier, of het nu door iets natuurlijks veroorzaakt wordt of niet.
Vernietigen is het werk van de duivel. Als de goede mensen niets doen kan het kwaad regeren. Zelfs
doktoren weten dat ziekte slecht is. Daarom hebben zij hun leven toegewijd aan het uitroeien
daarvan. Medicijnen zijn niet goddelijk, ze zijn slechts een natuurlijke weg tot genezing, maar ze
hebben minpunten. (kosten, bijwerkingen, verkeerde diagnose, feilbaarheid) We zijn niet tegen
doktoren of medicijnen, we zijn gewoon voor God. Dit gaat over Goddelijke genezing, niet over
natuurlijke remedies of diéten.

Genezing: Het brood van de kinderen, de basis van genezing onder het Nieuwe Verbond
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De Nieuwe Schepping

Vergelijk jezelf eerlijk met Jezus naar aanleiding van de volgende kenmerken. 1 staat voor weinig
en 10 staat voor volledige perfectie.

Eigenschappen: Jezus Jijzelf Vers
Rechtvaardigheid 12345678910 12345678910 2 Kor 5:21
Heiligheid 12345678910 12345678910 Ef5:27, 1 Kor 3:17
Kracht 12345678910 12345678910 Hand 1:8
Autoriteit 12345678910 12345678910 | Matt 28:18, Luk 10:19
Gaven 12345678910 12345678910 1 Kor 12:7
Geest-vervuld 12345678910 12345678910 Rom 8:11
Heerlijkheid 12345678910 12345678910 Joh 17:22
Gezegend 12345678910 12345678910 Ef1:3
Niveau van gunst 12345678910 12345678910 Ef2:6

Extra verzen:
1 Joh 4:17 Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op
de dag van het oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld.

Rom 8:11 En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die
Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest,
Die in u woont.

Rom 8:14-17 Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van
God. 15 Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt
de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! 16 De Geest
Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. 17 En als wij kinderen zijn, dan zijn wij
ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans
met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.

1 Kor 6:17 Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met Hem.

2 Peter 1:3-4 Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de
godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn
deugd. 4 Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor
deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld
is, ontvlucht bent.

Ef 1:3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met
alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus,

Joh 14:20 Op die dag zult u inzien dat Ik in Mijn Vader ben, en u in Mij, en Ik in u.
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Joh 17:20-23 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij
zullen geloven, 21 opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in
Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. 22 En Ik heb hun de
heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn; 23 Ik in hen,
en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en

hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.

2 Kor 5:17-21 Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is
voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. 18 En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf
verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. 19 God
was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen
niet toerekende,; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. 20 Wij zijn dan gezanten
namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God
verzoenen 21 Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat
wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.

Zie je het al?

2 Kor 5:17 Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is_
voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.

* Je BENT een nieuwe schepping, anders dan wat je was.

* God is geen evolutionist. Hij schepte je als nieuw. Je bent niet in een zoon van God
geévolueerd. Je bent geboren als een volledig volwassen zoon. Je gaan niet evolueren in een
super-Christen op de volgende conferentie, nadat de beroemde man Gods iets op je heeft
overgebracht of waneer je de nieuwste bestseller leest. Jezus stierf om je te maken wat je
bent, wees dat gewoon.

Ef 2:10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God
van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

* God heeft je nieuw gemaakt. Jij hebt daar niets anders aan gedaan dan te zeggen: 'Ja, ik
geloof'

* Hij heeft je om vele redenen nieuw gemaakt. Een van die redenen is dat we in Zijn goede
werken wandelen. Dat betekent niet slechts dat we heilig en gehoorzaam leven. Het beteken
om als Christus op aarde te zijn terwijl we dezelfde werken doen als Hij, en grotere. De
zieken genezen, demonen uitwerpen, het Koninkrijk brengen aan hen die het nodig hebben.
* Om als Christus te zijn moeten we wedergeboren worden. Vandaar de nieuwe schepping.

Ef 4:23-24 en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, 24 _en u bekleedt met de nieuwe
mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid.

* De nieuwe schepping is geschapen in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Dat betekent
dat jij geschapen bent in rechtvaardigheid en heiligheid. Het is wat je bent, niet wat je doet.
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* Een criminele daad is alles wat een crimineel doet. Een zonde is alles wat een zondaar
doet. Of het nou goed is of slecht, als een zondaar het doet is het zondig. Daarom zijn je
beste pogingen als smerige vodden.

» Wanneer je de rechtvaardigheid van God in Christus bent zijn ook je daden heilig en
rechtvaardig. Als je je tanden poetst is het heilig en rechtvaardig. Als je en je auto rijdt is het
heilig en rechtvaardig. Als je tijd neemt voor aanbidding is het heilig en rechtvaardig. Als je
voor de zieken bidt is het heilig en rechtvaardig.

* De belangrijkste reden dat Christenen niet in kracht wandelen is dat men de wedergeboorte
niet snapt en geen weet heeft van de nieuwe schepping. Wees vernieuwd door de
vernieuwing van uw denken!

Gal 3:27 Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed.

* Je met de nieuwe mens bekleden is niet is dat jij kunt doen. Het is Gods werk. Je trekt de nieuwe
mens aan als je gered wordt. Het gebeurt bij de wedergeboorte.

* Paulus zegt tegen de Efeziérs dat de nieuwe mens aangetrokken wordt, en tegen de Galaten zegt
hij dat we Christus aangetrokken hebben. Voor mij zegt dat dat Christus de nieuwe mens is die wij
aantrekken, geschapen in rechtvaardigheid en heiligheid.

* Je bent, volgens de Bijbel, Christus in een omhulsel. Het is niet langer jij die leeft, maar Christus
in jou, toch? Je hebt Christus aangedaan. Gedraag je ernaar!

* Christus betekent de Gezalfde. Je hebt nu de taak van de Gezalfde (Luk 4:18-19). Je bent gedoopt
in de Gezalfde en je hebt de Gezalfde aan.

Leven als een nieuwe schepping: De zonen van God

Rom 12:1-2 [k roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan
God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke
godsdienst. 2 En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de
vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en
volmaakte wil van God is.

* Transformatie is gelinkt aan de vernieuwing van het denken. Denk anders. (Dit is de ware
definitie van bekering)

» Waarom? Om te onderscheiden (dat is ook: 'bewijzen') wat Gods wil is, in plaats van er
alleen maar over te praten.

+ Je moet je eigen denken vernieuwen. God geeft openbaring, maar jij moet het gebruiken.

* Zijn wil gebeurt niet zomaar opeens. Hij heeft Jou hier geplaatst om het voor Hem te laten
gebeuren.

Fm 6 Moge uw gemeenschap in het geloof zich krachtig openbaren in de kennis van al het goede
dat in u is met betrekking tot Christus Jezus

* Door deze dingen te erkennen wordt geloof actief. Niet door het ontkennen ervan. Ze zijn
niet alleen van Christus, maar ook van jou! Gelijkwaardige ERFGENAMEN.

* Je kan nooit meer geloof hebben in God dan kennis over Hem. (Hosea 4:6) Als je niet wist
dat Jezus redt, waarom zou je dan in Hem geloven? Als je niet weet dat God geneest,
waarom zou je Hem dan vertrouwen voor genezing?
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Rom 16:20 En de God van de vrede zal de satan spoedig onder uw voeten verpletteren.
* UW VOETEN! God verplettert satan wanneer jij eens stap zet.

Matt 28:18-20 En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in
hemel en op aarde. 19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader
en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.
20 En zie, Ik ben met u al de dagen. tot de voleinding van de wereld. Amen.

* Alles wat aan Jezus gegeven is delen wij als mede erfgenamen met Hem voor de volle
100%. Hij heeft alle macht en wij hebben ALLES van Hem.

* Hij zal ons NOOIT verlaten. Je hoeft hem niet te vragen of Hij wil komen. Waar jij bent is
Hij ook, want jullie zijn één.

» Wat heeft Hij hen geboden wat wij in acht moeten nemen?

Luk 9:1-6 Hij riep Zijn twaalf discipelen bijeen en gaf aan hen kracht en macht over alle demonen,

en om ziekten te genezen, 2 en Hij zond hen op weg om het Koninkrijk van God te prediken en de
zieken te genezen. 3 En Hij zei tegen hen: Neem niets mee voor onderweg: geen staf, geen reiszak,
geen brood, geen geld. Ook mag niemand van u twee stel onderkleren bij zich hebben. 4 En welk
huis u ook zult binnengaan, blijf daar en vertrek vandaaruit. 5 En als ze u niet zullen ontvangen,
vertrek dan uit die stad en schud ook het stof af van uw voeten, tot een getuigenis tegen hen. 6 Zij _
vertrokken en reisden door alle dorpen, en zij verkondigden het Evangelie en genazen overal de

zieken.

* Hij gebood ze om te verkondigen en om de zieken te genezen.
* Zij gingen dit OVERAL doen!

Luk 10:8-9 En welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordlt,
9 genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u

gekomen.

* Verkondig en genees daarna, genees en verkondig daarna. In welke volgorde je het wilt
doen maakt niet uit. Waarom maakt dit niet uit? Omdat sommige mensen wel luisteren naar
wat je zegt, maar je niet geloven totdat ze zien. Anderen willen niet eens naar je luisteren.
Maar als je hen geneest zullen ze wel willen luisteren.

Mark 16:14-18 Later is Hij geopenbaard aan de elf, terwijl zij aanlagen, en Hij verweet hun hun
ongeloof en hardheid van hart, omdat zij hen niet geloofd hadden die Hem gezien hadden nadat Hjj
opgewekt was. 15 En Hjj zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle
schepselen. 16 Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd
zal hebben, zal verdoemd worden. 17 En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen
volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken;

18 slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet
schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.

* Deze tekenen (genezing, bevrijding) zullen de gelovigen volgen. Dit betekent dat je zelf
het initiatief kan nemen en dat de Geest dan zal volgen en zal bevestigen met kracht.
* De vereiste is dat je gelooft. Dat betekent dat ook jij dit kan.
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« Ja, er zijn gaven van genezingen, maar dat is niet waar het hier over gaat.

Oké, maar dat is hoe Jezus gezonden werd en hoe Hij de discipelen gezonden heeft. Is het niet
alleen toepasbaar op Jezus en Zijn discipelen?

Joh 14:12-14 Voorwaar, voorwaar, 1k zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook
doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader. 13 En wat u ook zult
vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. 14 Als u
iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen.

Joh 20:21 Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik
00k u.

* Opnieuw is de vereiste om DEZELFDE werken te doen als Jezus, in Hem te geloven. Als
jij gelooft kan jij dit ook doen.

 'Wat u ook zult vragen' betekent 'wat u ook zult vragen.' Alles betekent alles. Snap je? ZO
goed is God!

* Wij zijn op dezelfde manier gezonden als hoe Jezus gezonden was door de Vader. Hoe kan
God ons op dezelfde manier als Jezus zenden zonder ons toegang te geven tot de dingen
waar Jezus toegang toe had. Hoe moeten we dezelfde en grotere werken doen als wij niet
dezelfde kracht en autoriteit hebben ontvangen?

Conclusie

2 Kor 1:19-20 Want de Zoon van God, Jezus Christus, Die onder u gepredikt is door ons, namelijk
door mij, Silvanus en Timotheiis, was niet ja en nee, maar ons woord is in Hem ja geweest.

20 Immers, zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Hem ja en in Hem amen, tot
verheerlijking van God door ons.

* Alle beloftes zijn 'ja' en 'laat het zo zijn'(amen) in Christus. Dit is deel van je erfenis. Als je
ouders sterven en je een miljoen nalaten wil je dat toch ook hebben. En als iemand dan komt
die zegt: 'Ja, dat hebben ze wel gezegd, maar ze meenden het niet.' zou jij dan zeggen: 'Oh
ja, ze moeten het over iemand anders hebben gehad.' Of zou je zeggen: 'Sorry, jij bent een
leugenaar. Ik heb het zwart op wit dat zij het meenden. Dit is mijn geld en ik zal het krijgen.'
* Op diezelfde manier heb je het zwart op wit en getekend met het bloed van het Lam, dat de
beloftes voor jou zijn. Laten we ons niet bezig houden met leugens. Ze proberen alleen maar
onze erfenis af te pakken.
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Het Evangelie van Gods Koninkrijk

» Wat was het dat de discipelen verkondigden? Was het de dood en opstanding van Jezus?

* Jezus probeerde hun zijn dood en opstanding telkens weer uit te leggen, maar zij begrepen
het niet. Als zij het niet begrepen, hoe konden ze het dan verkondigen toen ze bij Jezus
waren?

Luk 9:44-45 Laat deze woorden tot uw oren doordringen, want de Zoon des mensen zal
overgeleverd worden in de handen van mensen.

45 Maar zij begrepen dat woord niet en het bleef voor hen verborgen, zodat het niet tot hen
doordrong. En zij vreesden Hem een vraag te stellen over dat woord.

* Dit is tussen de uitzending van de 12 en van de 70. De 12 zijn zojuist terug gekomen van
het verkondigen van het Koninkrijk en het genezen van de zieken. Pas hierna legde Jezus
zijn dood en opstanding uit. De dood en opstanding was dus niet wat zij verkondigden. Maar
wat dan wel?

* Zij verkondigden het Koninkrijk van God.

* Het Evangelie (goede nieuws) van het Koninkrijk (Koningschap, heerschappij en
oppermacht) van God.

* Het Koninkrijk van God = Het koningschap en de heerschappij en de oppermacht van God
over ALLES.

* En terwijl ze dit verkondigden demonstreerden ze het ook.

Mark 16:20 maar zij gingen overal heen om te prediken, en de Heere werkte mee en bevestigde
het Woord door de tekenen die erop volgden. Amen.

* God zal met je meewerken door Zijn Woord te bevestigen. En dat zal Hij OVERAL doen.
* Jij moet gaan, zodat de Heilige Geest kan volgen met tekenen. Je hoeft God niet te vragen
om te handelen. Hij zit niet vast. Jij misschien, maar Hij niet.

* Als jouw evangelie alleen werkt binnen de vier muren van je 'kerk' of religieuze
organisatie, dan is het niet het Evangelie. Het Evangelie werkt overal. Misschien wordt het
niet overal aangenomen, maar het werkt nog steeds.

1 Thess 1:5 Want ons Evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht
en met de Heilige Geest en met volle zekerheid. U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn
ter wille van u.

* Als het Evangelie alleen met woorden komt is dat niet de volheid van de zegening. Zonder
de kracht die bewijs en zekerheid biedt, heb je alleen maar gehoord over het Koninkrijk. Je
bent er nog geen deel van.

Rom 15:18-19 Want ik durf het niet aan iets te zeggen wat Christus niet door mij teweeggebracht
heeft, om de heidenen tot gehoorzaamheid te brengen, in woord en daad, 19 door de kracht van
tekenen en wonderen en door de kracht van de Geest van God. Zo heb ik dan van Jeruzalem af
en rondom, tot Illyricum toe, het Evangelie van Christus vervuld.

* Het Evangelie wordt pas vervuld (ten volle verkondigd) als het gepaard gaat met kracht
van tekenen en wonderen.
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1 Kor 2:4-5 En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van
menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht, 5 opdat uw geloof niet 7ou bestaan
in wijsheid van mensen, maar in kracht van God.

* We hoeven niet overtuigend te kunnen spreken, met de juiste woorden of technieken. Alles
wat we nodig hebben is de Geest van God. Prachtig als je goed kan spreken, maar laat het je
niet stoppen als je dit niet kunt. Moses kon niet goed spreken, en zie wat hij volbracht heeft.
* Door geloof in menselijke wijsheid wordt men niet gered.

1 Kor 4:20 Want het Koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht.

* Je vind het Koninkrijk van God niet in het praten erover maar in de demonstratie van de
kracht. (Matt 12:28)

Matt 12:28 Maar als Ik door de Geest van God de demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van
God bij u gekomen.

* Het Koninkrijk komt met vertoon van kracht: De vernietiging van de werken van de
vijand.

Hand 10:38 Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met krachten hoe
Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed en allen die door de duivel overweldigd waren,

genas, want God was met Hem.

* Jezus bracht het Koninkrijk met kracht door ziekte uit te roeien en demonen uit te werpen.

Joh 10:37-38 Als Ik niet de werken van Mijn Vader doe, geloof Mij dan niet,
38 maar als Ik ze doe en u Mij niet gelooft, geloof dan de werken, opdat u erkent en gelooft dat de
Vader in Mij is en Ik in Hem.

* Jezus zegt zelf: “Als ik mijn woorden geen kracht bijzet met krachten, geloof me dan niet.”

Luk 17:20-21 En toen Hem door de Farizeeén gevraagd werd, wanneer het Koninkrijk van God
zou komen, antwoordde Hij hun en zei: Het Koninkrijk van God komt niet op waarneembare
wijze. 21 En men zal niet zeggen: Zie hier of zie daar, want, zie, het Koninkrijk van God is binnen
in u.

» Waar is het Koninkrijk? In ons? Of binnen de kerkmuren?

* Als we ons denken vernieuwen worden we getransformeerd, in staat gesteld om het
Koninkrijk te laten komen in de levens van hen die het nodig hebben. In elke situatie.

+ Je brengt het Koninkrijk door demonen uit te drijven, zieken te genezen en wanneer
mensen gered worden.

* Het is zoals een dam die water tegenhoudt: Als je de dam afbreekt zal het water
automatisch gaan stromen. De dam is als de demon die uitgedreven moet worden. Het water
is het Koninkrijk dat naar binnen zal stromen.
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Mark 16:15-18 En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle
schepselen. 16 Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd
zal hebben, zal verdoemd worden. 17 En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen
volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; 18
slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden;
op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.

Joh 14:12 Voorwaar, voorwaar, 1k zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en

hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader.
Conclusie

Gods Koninkrijk heeft altijd de macht gehad over ziektes, aandoeningen, de duivel enz. Jezus geeft
ons toegang tot zijn Koningschap. Jezus is ons paspoort om in het Koninkrijk te kunnen leven. Het
verkondigen van het Koninkrijk is Gods heerschappij en koningschap uit te roepen over alles. Ben
je ziek? Verklaar dan Gods heerschappij over de demon die je ziek maakt, en werp het eruit.
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Geleid worden en Gezalfd zijn.

Matt 4:1 Toen werd Jezus door de Geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door
de duivel.

* Jezus werd door de Geest de woestijn in geleid om verzocht(beproefd en uitgelokt) te
worden door de duivel.

Matt 6:13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
* Zo'n soort leiding en 'woestijn-ervaring' is overduidelijk niet Gods wil voor ons.
Rom 8:14 Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God.

 Zonen van God worden geleid. Ben jij een zoon? Dan wordt je ook geleid.
* De context van dit hoofdstuk is het doden van de werken van het vlees. (geleid worden
door genade en niet door de Wet)

Joh 16:13 Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de
waarheid,

* De Heilige Geest leidt je in waarheid. Als je de waarheid eenmaal kent kun je er ook naar
handelen.

* Om de wil van God te kennen moet je de Bijbel lezen. Om geleid te worden door de Geest
moet je de Bijbel doen.” — Lester Sumrall

Jak 1:22 En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf.
* Als je alleen maar hoort bedrieg je jezelf. Maak het de duivel nou niet makkelijk!

Matt 7:24-27 Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met
een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft; 25 en de slagregen viel neer en de
waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in,
want het was op de rots gefundeerd. 26 En ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet,
zal met een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft; 27 en de
slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis,
en het stortte in en zijn val was groot.

* Wijze mensen horen en doen. Dwazen horen, maar doen niet.

* Daarom hebben we gezegd dat het Woord van God onze enige Gids is in geloven en
HANDELEN.

* Je hebt geen speciale leiding nodig, je het het Woord. Genezing is deel van het
verzoeningswerk. Je kan dus nooit buiten Gods wil om voor genezing bidden.

* De Geest kan je niet leiden om iets te doen dat tegen het Woord ingaat. Als Hij een
specifieke leiding geeft, wat Hij soms doet, zal dit altijd in lijn zijn met de Schrift. Dus het
doen van het Woord zal altijd in lijn zijn met elke leiding.

*  Vrije parafrase van: “To know the will of God, read the Bible. To be led by the Spirit, do the Bible.”
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* De Grote Opdracht is een opdracht. Een opdracht is in zichzelf al een leiding. Anders was
het een suggestie. Is een leiding nog iets anders dan een opdracht/toestemming om iets te
doen?

Hand 16:4-10 En toen zij de steden langs reisden, brachten zij hun de bepalingen over waarvan de
apostelen en de ouderlingen in Jeruzalem besloten hadden dat men die in acht moest nemen. 5 De
gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en namen dagelijks in aantal toe. 6 En nadat zij door
Frygié en het land van Galatié gereisd waren, werden zij door de Heilige Geest verhinderd het
Woord in Asia te spreken. 7 En bij Mysié gekomen, probeerden zij naar Bithynié te reizen, maar de
Geest liet het hun niet toe. 8 En nadat zij Mysié voorbijgereisd waren, kwamen zij in Troas. 9 En
Paulus kreeg 's nachts een visioen te zien: er stond een Macedonische man, die hem dringend
vroeg: Kom over naar Macedonié en help ons! 10 Toen hij nu dit visioen gezien had, probeerden
wij meteen naar Macedonié te reizen, omdat wij eruit opmaakten dat de Heere ons geroepen had
aan hen het Evangelie te verkondigen.

* Paulus en zijn vrienden gingen van stad tot stad zoals de Opdracht zegt. Terwijl zij bezig
waren met deze algemene opdracht gaf de Heilige Geest ze een specifieke opdracht.

* De Heilige Geest verbood ze om naar Asia te gaan. Dit betekend niet dat God niet wilde
dat Asia gered zou worden. Filippi en Thessalonica lagen in Asia. Als je bezig bent met het
algemene kan je een specifieke leiding ontvangen. Door Macedonié werd heel Asia geopend
voor het Evangelie.

1 Sam 10:6-7 Dan zal de Geest van de HEERE over u vaardig worden en u zult samen met hen
profeteren, u zult in een ander mens veranderd worden. 7 En het zal gebeuren als deze tekenen u
overkomen, doe dan wat uw hand vindt, want God zal met u zijn.

* Ben je gered en veranderd in een nieuwe mens? Leeft de Geest van Jezus in jou? Doe dan
zoals nodig is in de omstandigheden want God is met jou. (Heb 13:5, Matt 28:20)

* Als genezing nodig is, genees. Als profetie nodig is, profeteer. Als bevrijding nodig is,
bevrijd.

* “Maar ik weet niet hoe?”” — Begin met wat je weet en leer gaandeweg door ervaring.

Woorden van Kennis

* Mensen krijgen vaak woorden van kennis of specifieke ziektes. Dit kan op vele
verschillende manieren gebeuren. Je weet het gewoon, je voelt het in je lichaam enz.

Als je voor iemand wilde bidden maar je deed dit niet omdat je niet geleid werd, dan ben je meer
goed dan dat God is, omdat je iemand nog liever genezen wil zien dan dat God dat wil.

Waarom leggen wij de handen op?

Hab 3:4 Er was een glans als van het zonlicht, lichtstralen kwamen uit Zijn hand, daarin ging Zijn
macht schuil.

* Gods macht gaat schuil in Zijn handen.
* Het woord voor 'lichtstralen' betekent ook elektriciteit. Dit is waarom mensen een tinteling
beschrijven, een elektrische lading in hun lichaam, wanneer er voor hen gebeden wordt.
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* Er hoeft geen elektriciteit gevoeld te worden om het te laten werken. Volg niet een gevoel,
maar je geloof. ( 2 Kor 5:7)
+ Je hoeft je niet gezalfd te voelen om je gezalfd te kunnen gedragen.

1 Joh 2:20 Maar u hebt de zalving van de Heilige en u weet alles.

+ Je hebt DE zalving van de Heilige. Het Griekse woord 'Chrisma' betekent 'de speciale gift
van de Heilige Geest.' De zalving IS de Heilige Geest. Als je Hem hebt dan ben je ook
gezalfd. Dit is de enige zalving. Er is geen enkele schrifttekst om te onderbouwen dat er
meerdere zalvingen zouden zijn.

Luke 4:18-19 De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij
gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, 19
om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen
weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.

* De Geest was op Jezus omdat Hij gezalfd was. De zalving brengt de Geest. Het is niet de
Geest die de zalving brengt.

* 1 Sam 9:15-16 — God zegt tegen Samuél dat Hij Saul heeft uitgekozen om koning te
worden. Hij zegt Samuél dat hij Saul moet zalven.

* 1 Sam 10:1 — “Is het niet omdat de Heere u gezalfd heeft” Samuél goot olie uit over Saul
als symbool dat God hem reeds gezalfd had.

* 1 Sam 10:6 — Na de zalving kwam de Geest over Saul en hij VERANDERDE IN EEN
ANDER MENS (Schaduw van de Nieuwe Schepping.)

Gal 3:26-27 Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. 27 Want u allen
die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed.

» Wanneer je een zoon bent, ben je ook in Christus (de Gezalfde) gedoopt en heb je je met
Christus (de Gezalfde) bekleed. Je hebt de zalving van Christus! Hoe anders kan God
verwachten dat wij dezelfde werken doen en grotere, als Hij ons een andere of mindere
zalving gegeven zou hebben. Dat is gewoon dom.

2 Petrus 1:2-4 moge genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van
Jezus, onze Heere. 3 Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven
en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid
en Zijn deugd. 4 Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u
daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in
de wereld is, ontviucht bent.

+ Alles betekent alles! Behorende bij leven en godsvrucht. Het ontbreekt je niet aan zalving,
kracht, heiligheid, rechtvaardigheid, autoriteit, enz. enz. enz.

1 Joh 2:27 En wat u betreft, de zalving die u van Hem hebt ontvangen, blijft in u, en u hebt het
niet nodig dat iemand u onderwijst; maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking tot alle
dingen — en die zalving is waar en is geen leugen — en zoals ze u heeft onderwezen, zo moet u in
Hem blijven.
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* 'Hebt ontvangen' is voltooide tijd, dat betekent dat je het al ontvangen hebt.

* De zalving blijft. Het is er niet 'soms wel en soms niet.' Als het dat zou doen zou je steeds
niet wedergeboren zijn op het moment dat de zalving weg is.

* Omdat de zalving in ons woont, en de zalving de Heilige Geest is, hoeven we niet steeds te
wachten totdat Hij komt. Als jij er bent is Hij er ook (1 Kor 6:17)

* Tekenen volgen jou. Dat betekent dat de Heilige Geest jou zal volgen en Zijn woorden zal
bevestigen.

Ef 1:3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met
alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus,

+ Kan je zeggen dat de zalving een 'geestelijke zegen' is? Zo ja, en als het Woord zegt dat je
elke geestelijke zegen hebt, van welke zalving denk je dan dat je die niet hebt?

» Wanneer de duivel je kan laten geloven dat je niet hebt, dan zal hij je kunnen stoppen het
tegen hem te gebruiken. Wanneer hij je laat geloven dat alleen speciaal gezalfde mensen
kunnen genezen zal jij ook geen handen opleggen en de gevangenen vrijzetten. Stop met het
geloven van die troep die mensen leren over verschillende zalvingen.

* Alleen koningen, profeten en priesters werden gezalfd in de Bijbel. In Christus ben jij alle
drie. Je bent niet gezalfd tot psalmist, gezalfd tot leider of gezalfde genezer. Je hebt geen
speciale mantel die je vaardig maakt om bovennatuurlijke dingen te doen. Maar je hebt de
Heilige Geest. Hij is de zalving, Hjj is de Kracht. Houd op om hem te onteren door zijn
invloed te ontkennen en begin met helpen.

1 Joh 4:17 Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op
de dag van het oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld.

* Zoals Hjj is (nu, in de hemel) ben jij ook in deze wereld (nu, op aarde).

Kortom: Je bent altijd op dezelfde manier gezalfd als hoe Jezus gezaltd was: Om te genezen,
bevrijden en om het Koninkrijk van God te verkondigen.
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Leren van de Meester en Hem imiteren

Vragen die we kunnen stellen wanneer we lezen over Jezus of de discipelen die de zieken genezen:

* Hoe deed Jezus het?

* Bad Hij voor de zieke?

* Vroeg Hij ooit om genezing aan God?

* Moest Hij eerst de juiste atmosfeer creéren door aanbidden voordat Hij ging genezen?
* Heeft Hij gevast?

* Vroeg Hij welke zonde mensen gedaan hadden voordat Hij hen genas?

* Liet Hij mensen eerst hun zonden belijden voordat Hij ze genas?

* Zei Hij ooit: “Sorry, ik kan je nu niet genezen, het is Gods tijd niet.”?

* Zei Hij ooit: “Sorry, dit is een generationele vloek, ga eerst je verleden uitgraven.”?
* Zei Hij ooit: “Sorry, deze ziekte heb je om iets te leren. Kom maar terug als je je les
geleerd hebt.”?

* Zei Hij ooit: “Sorry, de zalving is nu weg, ik kan je pas helpen als die terugkomt.”?
* Zei Hij ooit: “Sorry, de Geest is nu niet bij Mij, laat me eerst even vasten.”?

* Zei Hij ooit: “Sorry, je hebt meer geloof nodig.”?

1 Kor 11:1 Wees navolgers van mij, zoals ik navolger van Christus ben.

* Navolger (Grieks: 'mimetes') betekent letterlijk 'nabootser’
* Jezus nabootsen is goed om mee te beginnen. Dingen doen zoals Hij ze deed.
* Johannes 14:12 (Dezelfde werken & grotere)

De Melaatse

Matt 8:1-3 Toen Hij van de berg afgedaald was, volgde een grote menigte Hem. 2 En zie, er kwam
een melaatse. Die knielde voor Hem neer en zei: Heere, als U wilt, kunt U mij reinigen. 3 En Jezus
stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei: Ik wil het, word gereinigd. En meteen werd hij gereinigd
van zijn melaatsheid.

* Jezus wilde het. Hij wil het nog steeds! (Dezelfde gisteren, heden en voor eeuwig...)

» Willen: De Griekse vorm geeft aan dat het 'willen' van Jezus een doorgaand 'willen' is. “Tk
moet je wel genezen, want het is Mijn natuur om te genezen. Als ik je niet genees is dit in
conflict met Mijn wil, Mijn woord en Mijn natuur.”

» Jezus raakte hem aan en beval genezing door te zeggen: “Word gereinigd.” Hij bad geen
lang en uitgebreid gebed. Hij beval met autoriteit.

De knecht van de Romeinse hoofdman

Toen Jezus Kapernaiim binnengegaan was, kwam er een hoofdman over honderd naar Hem toe, die
Hem smeekte: 6 Heere, mijn knecht ligt verlamd thuis en lijdt hevige pijn. 7 En Jezus zei tegen hem:
Ik zal komen en hem genezen. 8 De hoofdman antwoordde en zei: Heere, ik ben het niet waard dat
U onder mijn dak komt;, maar spreek slechts een woord, en mijn knecht zal genezen zijn. 9 Want ook
ik ben een mens onder het gezag van anderen en heb zelf soldaten onder mij, ik zeg tegen de één:
Ga! en hij gaat; en tegen de ander: Kom! en hij komt; en tegen mijn slaaf: Doe dat! en hij doet het.
10 Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij Zich, en zei tegen hen die Hem volgden: Voorwaar, Ik
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zeg u. Ik heb zelfs in Israél zo'n groot geloof niet gevonden. 11 Maar Ik zeg u dat er velen zullen
komen van oost en west en zij zullen aan tafel gaan met Abraham, Izak en Jakob in het Koninkrijk
der hemelen, 12 en de kinderen van het Koninkrijk zullen buitengeworpen worden in de buitenste
duisternis, daar zal gejammer zijn en tandengeknars. 13 En Jezus zei tegen de hoofdman. Ga heen,
en het zal u gaan zoals u geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden op datzelfde moment.

» Jezus genas op afstand. De persoon aan wie je genezing bediend hoeft niet aanwezig te
zijn.

* Jezus genas de knecht op het geloof van de hoofdman over honderd. Dat betekent dat jij
ook geloof kan hebben voor de genezing van iemand anders.

* Jezus zei dat deze man groot geloof had omdat hij autoriteit begreep. Het begrijpen van
autoriteit is de sleutel tot geloof.

» Waarom was zijn geloof groot? Omdat hij als Romein geen verbond had met God. Hij had
geen recht om om genezing te vragen. Je hebt groot geloof nodig om te vragen om iets wat
je niet beloofd is. Maar jij hebt wel een verbond met God. En dat belooft een hele hoop. Jij
hebt geen groot geloof nodig om hierom te kunnen vragen.

* Jezus genas door enkele directe woorden. (Niet door lange gebeden...)

De schoonmoeder van Petrus

Matt 8:14-15 En Jezus kwam in het huis van Petrus en zag zijn schoonmoeder met koorts op bed
liggen. 15 En Hij raakte haar hand aan en de koorts verliet haar, en zij stond op en diende hen.

Luke 4:38-39 Nadat Jezus opgestaan en uit de synagoge vertrokken was, ging Hij naar het huis
van Simon. De schoonmoeder van Simon had hoge koorts en ze vroegen Hemom hulp voor haar. 39
En Hij boog Zich over haar heen en bestrafte de koorts en die verliet haar. Zij stond onmiddellijk
op en diende hen.

* Hetzelfde verhaal, verschillende perspectieven.

* Jezus legde de handen op en bestrafte de koorts. Spreek tegen het probleem.

* Te zeggen: “Ik bestraf je” is niet hetzelfde als bestraffen. Je moet de duivel opdragen iets te
doen.

* Hij boog Zich over haar. (Dit laat zien dat Hij Zijn autoriteitspositie kende over deze
ziekte.)

De bloedvloeiende vrouw

Luk 8:43-48 En een vrouw die al twaalf jaar bloedvloeiingen had en die al haar bezit aan dokters
uitgegeven had, maar door niemand genezen had kunnen worden, 44 kwam van achteren naar Hem
toe en raakte de zoom van Zijn bovenkleed aan, en onmiddellijk hield het vioeien van haar bloed
op. 45 En Jezus zei: Wie is het die Mij heeft aangeraakt? Toen zij het allen ontkenden, zeiden
Petrus en die bij hem waren: Meester, de menigte duwt tegen U aan en verdringt U, en U zegt: Wie
is het die Mij aangeraakt heefi? 46 Jezus zei: lemand heeft Mij aangeraakt, want Ik heb gemerkt
dat er kracht van Mij uitgegaan is. 47 Toen de vrouw zag dat zij niet onopgemerkt was, kwam zij
bevend naar Hem toe, en nadat zij voor Hem neergevallen was, vertelde zij voor heel het volk om
welke reden zij Hem aangeraakt had en dat zij onmiddellijk genezen was. 48 Hij zei tegen haar:
Heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede!
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» Dokters konden haar niet helpen, en ze heeft alles wat ze had aan hen uitgegeven.
God vraagt helemaal niets! Laat nooit voor je bidden door iemand die daarvoor
betaald wil worden. Ze houden je misschien voor de gek door het een tiende te
noemen, of een dankoffer. Kopen is komen en God is niet in de prostitutie. Je kan
Zijn gunst en liefde niet kopen. Je ontvangt het door geloof.

 Ze kwam en raakte Jezus kleren aan. Er was geen gebed, ook geen bestraffing.
Alleen aanraking. En zij was degene die aanraakte.

» Jezus wist niet wie Hem aangeraakt had. Hij had geen speciale tijd of een speciaal
plan voor deze genezing. (Bron bij Bethsaida, de engel bewoog het water, en wie er
ook maar inging werd genezen.)

* De kracht van God blijft eeuwig doorgaan. Hij zei: “wees licht!” en het licht is er
nog steeds. Hij zei: “Door Zijn striemen ben je genezen.” Geloof brengt je in contact
met die belofte. Die is er altijd. Het elektriciteitsbedrijf genereert de energie en
brengt het naar je huis. Maar je moet nog wel het knopje omzetten om er voor te
zorgen dat de elektriciteit ook voor jou werkt.

» Jezus zei dat ze genezen was vanwege haar geloof. Je kan dus geloof hebben voor
jezelf maar dat is niet de enige manier. De hoofdman had geloof voor iemand anders.
Als je niet genoeg geloof hebt voor jezelf, zoek dan iemand anders die het voor jou
kan hebben.

* Deze vrouw liep het risico om gestenigd te worden omdat ze hier was. Ze pleegde
minimaal 3 zonden en nog steeds werd ze genezen. Zonde blokkeert de kracht van
God niet.

Talitha

Mark 5:35-42 Terwijl Hij nog sprak, kwamen er enigen van het huis van het hoofd van de
synagoge, die zeiden: Uw dochter is gestorven; waarom valt u de Meester nog lastig? 36 En zodra
Jezus het woord gehoord had dat er gesproken werd, zei Hij tegen het hoofd van de synagoge: Wees
niet bevreesd, geloof alleen. 37 En Hij liet niemand toe Hem te volgen dan Petrus, Jakobus en
Johannes, de broer van Jakobus. 38 En Hij kwam bij het huis van het hoofd van de synagoge en zag
de opschuddingen hen die luid huilden en jammerden. 39 En toen Hij naar binnen gegaan was, zei
Hij tegen hen: Waarom maakt u misbaar en huilt u? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. 40
Zij lachten Hem echter uit, maar Hij stuurde hen allen weg, nam de vader en de moeder van het
kind en hen die bij Hem waren, mee en ging het vertrek binnen waar het kind lag. 41 En Hij pakte
de hand van het kind en zei tegen haar: Talitha, koemi! Dat is vertaald: Meisje (Ik zeg je), sta op.
42 En meteen stond het meisje op en het liep, want het was twaalf jaar, en zij waren geheel buiten

zichzelf.

* Wie had er geloof voor Talitha? In ieder geval niet de mensen die daar waren. Zij waren
Jezus belachelijk aan het maken en aan het bespotten vanwege Zijn geloof.

* Jezus stuurde de ongelovigen naar buiten. Het is makkelijker voor iemand met minder
geloof om jou naar zijn niveau te trekken dan dat het is om hem omhoog te trekken. Maar
zelfs een atmosfeer van ongeloof kon Jezus niet stoppen. Let op hoe Jezus omgaat met deze
atmosfeer. Hij gooide de mensen zonder geloof er gewoon uit. Hij ging niet uren aanbidden.
* Je bent de Atmosfeer. De hemel is voor je geopend. Je verandert niet de atmosfeer om
mensen te veranderen. Je verandert mensen om de atmosfeer te veranderen.
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* Jezus wekte Talitha op met enkele korte woorden en door haar aan te raken. Geen lange
gebeden, spreken in tongen, vasten, om haar toestemming vragen, zonder God om Zijn wil
te vragen... Enz.

Twee blinde mannen

Matt 9:27-30 En toen Jezus vandaar verderging, volgden Hem twee blinden, die riepen: Zoon van
David, ontferm U over ons! 28 Toen Hij in huis gekomen was, kwamen de blinden naar Hem toe.
En Jezus zei tegen hen: Gelooft u dat Ik dat kan doen? Zij zeiden tegen Hem: Ja, Heere. 29 Toen
raakte Hij hun ogen aan en zei: Het zal u gaan naar uw geloof. 30 En hun ogen werden geopend.
En Jezus vermaande hen streng en zei: Kijk uit, niemand mag het te weten komen!

* Geloven dat God kan genezen is genoeg geloof om genezen te worden.
* Jezus raakte het lichaamsdeel aan dat genezing nodig had en beval het te zijn naar hun
geloof.

Een stomme bezetene

Matt 9:32-33 Toen dezen weggingen, zie, men bracht iemand bij Hem die niet kon spreken en door
een demon bezeten was. 33 En toen de demon uitgedreven was, sprak hij die niet had kunnen
spreken. En de menigte verwonderde zich en zei: Er is nog nooit zoiets in Israél gezien!

* Er was een demonische oorzaak voor het feit dat deze man niet spreken kon.Toen de
demon uitgeworpen was kon de man spreken.

Bezeten jongen

Matt 17:14-21 En toen zij bij de menigte gekomen waren, kwam er iemand bij Hem, die voor Hem
op de knieén viel en zei: 15 Heere, ontferm U over mijn zoon, want hij is maanziek en heeft veel te
lijden, want dikwijls valt hij in het vuur en dikwijls in het water. 16 En ik heb hem bij Uw discipelen
gebracht, maar zij konden hem niet genezen. 17 Jezus antwoordde en zei: O ongelovig en ontaard
geslacht, hoelang zal Ik nog bij u zijn, hoelang zal Ik u nog verdragen? Breng hem hier bij Mij.

18 En Jezus bestrafte hem, en de demon ging van hem uit; en het kind was vanaf dat moment
genezen. 19 Toen kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, toen zij alleen waren: Waarom konden
wij hem niet uitdrijven? 20 Jezus zei tegen hen: Vanwege uw ongeloof, want voorwaar, Ik zeg u: Als
u een geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen: Verplaats u van hier naar
daar! En hij zou gaan, en niets zou voor u onmogelijk zijn. 21 Maar dit soort gaat niet uit dan door
bidden en vasten.

+ Je discipelen hadden hiervoor al alle macht gekregen over alle demonen maar konden deze
alsnog niet uitdrijven.

* Jezus dreef de demon wel uit en bewees daarmee dat het mogelijk was, dat het Gods wil
was en dat het niets te maken had met 'Gods tijd.'

* De reden waarom de discipelen faalden was ongeloof en had niets te maken met de jongen,
zijn zonden, de zonden van zijn vader, of welke andere soortgelijke traditie.

* Jezus werpt de demon uit door hem te bestraffen. Hij zegt hem te gaan. Zie hieronder:
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Mark 9:25-27 En toen Jezus zag dat de menigte samenstroomde, bestrafte Hij de onreine geest en
zei tegen hem: Geest die maakt dat men niet kan spreken en die doof maakt, Ik beveel u: ga uit hem
weg en kom niet meer in hem terug! 26 En onder geschreeuw en hevig stuiptrekken ging hij uit hem
weg, en de jongen werd als een dode, zodat velen zeiden dat hij gestorven was. 27 En Jezus pakte
hem bij de hand en richtte hem op; en hij stond op.

* Jezus gaf met gezag een bevel aan de demon. Met een uitroepteken!!

* Demonen manifesteren om je bang te maken en je te intimideren zodat je stopt met waar je
mee bezig bent. Laat je niet misleiden door hun manifestaties. Ga door, geef niet op!

* Klein geloof kan bergen verzetten. Jezus leerde ons om tegen de bergen te spreken, en niet
met God over de bergen. Als het kleinste beetje geloof bergen kan verzetten, dan heb je niet
steeds meer geloof nodig!

* Jezus richtte zich direct tot de demon en raakte de hand van de jongen aan. Geen wijwater,
geen crucifix. Hij deed altijd het zelfde. Bestraffen en handoplegging.

De Kananese vrouw

Matt 15:21-28 En Jezus ging vandaar weg en vertrok naar het gebied van Tyrus en Sidon.

22 En zie, een Kananese vrouw, die uit dat gebied kwam, riep naar Hem: Heere, Zoon van David,
ontferm U over mij! Mijn dochter is ernstig door een demon bezeten. 23 Maar Hij antwoordde haar
met geen woord. En Zijn discipelen kwamen naar Hem toe en vroegen Hem: Stuur haar weg, want
zij roept ons na. 24 Hij antwoordde en zei: Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen
van het huis van Israél. 25 Maar zij kwam dichterbij, knielde voor Hem neer en zei: Heere, help
mij! 26 Hij antwoordde echter en zei: Het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en
naar de hondjes te werpen. 27 Zij zei: Ja, Heere, maar de hondjes eten ook van de kruimels die er
vallen van de tafel van hun bezitter. 28 Toen antwoordde Jezus en zei tegen haar: O vrouw, groot is
uw geloof; het zal gebeuren zoals u wilt. En haar dochter was vanaf dat moment gezond.

* Jezus zei 3 keer 'Nee' en de discipelen probeerden haar weg te jagen. Toch werd haar
dochter genezen.

* 1 — Jezus negeerde haar.

2 — Discipelen vroegen Jezus haar weg te jagen.

* 3 — Jezus zei dat Hij niet gezonden was voor haar. (Ze had geen verbond).

* 4 — Jezus zei dat het brood van de kinderen (genezing) is voor degenen onder een verbond.
* Geen van deze dingen stopte de vrouw. De Kananese vrouw had groot geloof omdat ze
geen recht had om te vragen. Ze legde een claim op Gods natuur en had geloof dat Hij
rechtvaardig zou handelen.

* Zelfs als God persoonlijk 'Nee' zegt kan je nog steeds genezen worden.

Nazareth

Er zijn vele voorbeelden van Jezus die menigten van duizenden mensen genas. Geen van hen waren
gered. Ze waren allemaal onder de zonde, vloeken, onvergevingsgezindheid, generationele vloeken,
ongeloof enz. Geen van deze dingen stopte Jezus of verhinderde Hem om de mensen te genezen.
Maar hoe zit dat met Nazareth?
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Mark 6:1-6 En Hij ging vandaar weg en kwam in Zijn vaderstad en Zijn discipelen volgden Hem.
2 En toen het sabbat geworden was, begon Hij in de synagoge te onderwijzen; en velen die
luisterden, stonden er versteld van en zeiden: Waar heeft Deze die dingen vandaan en wat is dit
voor wijsheid die Hem gegeven is, dat ook zulke krachten door Zijn handen gebeuren? 3 Is Dit niet
de timmerman, de Zoon van Maria en de Broer van Jakobus en Joses en van Judas en Simon? En
zijn Zijn zusters niet hier bij ons? En zij namen aanstoot aan Hem. 4 En Jezus zei tegen hen: Een
profeet is niet ongeéerd, behalve in zijn vaderstad en bijzijn familie en in zijn huis. 5 En Hij kon
daar geen kracht doen, maar Hij legde slechts enkele zieken de handen op en genas hen. 6 En Hij
verwonderde Zich over hun ongeloof. En Hij trok de dorpen in de omgeving rond en gaf er
onderwijs.

* De mensen stonden versteld omdat Jezus deze grote werken deed. Twee verzen later staat
er dat Hij geen grote werken kon doen. Hoe zit dat?

* Ten eerste zegt deze tekst niet dat het Jezus niet lukte om te genezen. Het zegt dat Hij
slechts enkele (telbaar) genezingen deed.

* Stel je je eigen stad voor. Hoeveel mensen wonen er? Stel je voor dat een prediker komt.
Hoeveel mensen zullen er aan de bijeenkomsten deelnemen? Stel dat er 10 uit de 100.000
genezen, dan zou ik toch zeggen dat er niet veel grote werken zijn gebeurd.

* Jedereen die bij Jezus kwam werd genezen. De mensen die niet bij Jezus kwamen werden
ook niet genezen. Zij die niet kwamen bleven weg vanwege hun ongeloof. Ongeloof stopt de
kracht van God niet. Maar het stopt jou wel om je uit te strekken naar hulp. (Ongeloof is het
geloven dat Jezus de Redder is. Als je denkt dat Hij niet de Redder is, waarom zou je dan
naar Hem toegaan?)

Vrouw met een geest van ziekte

Luk 13:10-17 En Hij gaf onderwijs op de sabbat in één van de synagogen. 11 En zie, er was een
vrouw die achttien jaar lang een geest had die haar ziek maakte en zij was kromgebogen en kon
zich in het geheel niet oprichten. 12 En toen Jezus haar zag, riep Hij haar bij Zich en zei tegen
haar: Vrouw, u bent verlost van uw ziekte. 13 En Hij legde de handen op haar en zij werd
onmiddellijk weer opgericht en verheerlijkte God. 14 En het hoofd van de synagoge, die
verontwaardigd was dat Jezus op de sabbat genas, antwoordde en zei tegen de menigte: Er zijn zes
dagen waarop men moet werken. Kom dan daarop en laat u genezen, maar niet op de dag van de
sabbat. 15 De Heere dan antwoordde hem en zei: Huichelaar, maakt niet ieder van u op de sabbat
zijn os of ezel van de voederbak los en leidt hem weg om hem te laten drinken? 16 En moest dan
deze vrouw, die een dochter van Abraham is en die de satan, zie, nu achttien jaar gebonden had,
niet losgemaakt worden van deze band op de dag van de sabbat? 17 En toen Hij dit zei, stonden al
Zijn tegenstanders beschaamd en de hele menigte was blij om alle heerlijke dingen die door Hem
gebeurden.

* Ze had deze ziekte al 18 jaar. Jezus zegt kort gezegd dat men haar jaren geleden al vrij had
moeten zetten.

* “En toen Jezus haar zag” Jezus werd niet geleid om voor haar te bidden. Jezus was
onderwijs aan het geven. Terwijl Hij onderwees zag Hij haar en riep haar naar voren. Hij zag
de fysieke kenmerken van haar ziekte en reageerde daar op.

* Hij genas haar door te spreken en handen op te leggen.
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* De leiders waren niet boos omdat Jezus genas maar omdat Hij dit deed op de Sabbat. Ze
waren zo wettisch dat het ze weerhield om goed te doen alleen maar om hun tradities in ere
te maken.

* Wie hield deze vrouw gebonden? Wie zette haar vrij? Wiens wil is het dat je gebonden
bent? Wiens wil is het om je te bevrijden? God kan het niet allebei willen. Anders zou Hjj
dubbelhartig zijn.

De man met de verschrompelde hand.

Mark 3:1-6 En Hij kwam opnieuw in de synagoge; en er was daar iemand die een verschrompelde
hand had. 2 En ze letten scherp op Hem om te zien of Hij hem op de sabbat genezen zou, opdat zij
Hem zouden kunnen beschuldigen. 3 En Hij zei tegen de man die de verschrompelde hand had: Sta
op en ga in het midden staan. 4 En Hij zei tegen hen: Is het geoorloofd op sabbatdagen goed te
doen of kwaad te doen, een mens te behouden of te doden? En zij zwegen. 5 En nadat Hij hen
rondom toornig aangekeken had, tegelijk bedroefd over de verharding van hun hart, zei Hij tegen
de man: Steek uw hand uit. En hij stak hem uit, en zijn hand werd hersteld, gezond als de andere.

6 En toen de Farizeeén weggegaan waren, beraadslaagden zij meteen met de Herodianen tegen
Hem hoe zij Hem om zouden kunnen brengen.

* Ze letten scherp op Hem, om te zien of Hij op de Sabbat zou genezen. De vraag was niet of
Jezus zou genezen, maar wanneer Hij het zou doen.
* Hij genas door een opdracht (“Steek uw hand uit.”)

De verlamde man bij de Schone Poort

Hand 3:1-16 Petrus nu en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het uur van het gebed,
het negende uur. 2 En een man die vanaf de moederschoot kreupel was, werd daarheen gedragen.
Men zette hem dagelijks bij de tempelpoort die de Schone genoemd wordt, om een liefdegave te
vragen aan hen die de tempel binnengingen. 3 Toen hij Petrus en Johannes zag op het moment dat
zij de tempel zouden binnengaan, vroeg hij of hij een liefdegave mocht ontvangen. 4 En Petrus keek
hem met Johannes doordringend aan en zei: Kijk ons aan! 5 En hij hield de ogen op hen gericht,
omdat hij verwachtte iets van hen te ontvangen. 6 Petrus zei echter: Zilver en goud heb ik niet,
maar wat ik heb, dat geef ik u: in de Naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen! 7
En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op, en onmiddellijk werden zijn voeten en enkels
vast. 8§ En met een sprong stond hij overeind en liep rond, en hij ging met hen de tempel in, lopend
en springend en God lovend. 9 En al het volk zag hem lopen en God loven. 10 En zij wisten dat hij
degene was die voor een liefdegave bij de Schone Poort van de tempel gezeten had, en zij werden
vervuld met verbazing en ontsteltenis over wat er met hem gebeurd was. 11 En terwijl de kreupele,
die genezen was, Petrus en Johannes vasthield, stroomde al het volk bij hen samen in de zuilengang
die de zuilengang van Salomo genoemd wordt, en verbaasde zich. 12 Toen Petrus dat zag,
antwoordde hij het volk: Israélitische mannen, waarom verwondert u zich hierover, of waarom kijkt
u ons zo doordringend aan, alsof wij door onze eigen kracht of godsvrucht hebben bewerkstelligd
dat deze man nu loopt? 13 De God van Abraham, Izak en Jakob, de God van onze vaderen, heeft
Zijn Kind Jezus verheerlijkt, Die u hebt overgeleverd. U hebt Hem verloochend voor Pilatus, toen
die oordeelde dat men Hem zou loslaten. 14 U echter hebt de Heilige en Rechtvaardige
verloochend en gevraagd dat u een moordenaar geschonken zou worden, 15 maar de Vorst van het
leven hebt u gedood, Die God uit de doden opgewekt heeft, waarvan wij getuigen zijn. 16 En Zijn

Genezing: Het brood van de kinderen, de basis van genezing onder het Nieuwe Verbond
Copyright 2010

www.charismaministries.org 36


http://www.charismaministries.org/

Naam heeft deze man, die u ziet en kent, sterk gemaakt door het geloof in Zijn Naam. En het geloof

dat er is door Hem, heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven.

* De man wordt genezen voordat ze gingen bidden. Je hoeft je niet in gebed voor te
bereiden.

* Petrus zei: “Kijk naar ons.” Petrus had beter moeten weten en moeten zeggen: “Kijk naar

Jezus.” Gekke Petrus.
* Petrus zei: “Wat ik heb geef ik u.” Petrus erkende dat hij iets had om te geven.

* “Hij pakte hem bij de rechter hand (handoplegging) en trok hem omhoog (werking van

wonderen). Geloof + Actie.

* Hij vereerde God na zijn genezing. Je hoeft geen atmosfeer te creéren door te zingen

voordat God wil genezen. Aanbidding is geen smeking maar dankzegging.

* “Zij werden vervuld met verbazing.” Genezing is een teken dat je verbaast laat staan.

wonder.

* Petrus zei eerst: “Kijk naar ons, wat ik heb dat geef ik u” maar in vers 12 vraagt hij aan de

mensen: “Waarom kijken jullie naar ons?”

* Zijn Naam en geloof in Zijn naam hebben deze man sterk gemaakt. Wat heeft je gered?

Wat geneest je?

* Het geloof dat komt door Hem. Heb geen geloof in jouw geloof. Jezus voorziet je in Zijn

geloof.

Eneas

Hand 9:32-35 En het gebeurde dat Petrus, toen hij overal rondreisde, ook bij de heiligen kwam die

in Lydda woonden. 33 En daar vond hij een man van wie de naam Eneas was, die al acht jaar op

bed lag en verlamd was. 34 En Petrus zei tegen hem: Eneas, Jezus Christus maakt u gezond; sta op

en maak voor uzelf uw bed op! En hij stond meteen op. 35 En allen die in Lydda en Sarona
woonden, zagen hem en bekeerden zich tot de Heere.

* Petrus genas Eneas door een opdracht. Doe wat je eerder niet kon.
* ALLEN die in Lydda en Sarona woonden werden gered vanwege deze genezing.

Dorkas

Hand 9:36-42 En er was in Joppe een zekere discipelin van wie de naam Tabitha was, wat vertaald
Dorkas betekent. Deze was overvioedig in goede werken, en in liefdegaven die zij schonk. 37 En het

gebeurde in die dagen dat zij ziek werd en stierf; en toen men haar gewassen had, legde men haar

in de bovenzaal. 38 En omdat Lydda viakbij Joppe lag, stuurden de discipelen, toen zij hoorden dat

Petrus daar was, twee mannen naar hem toe, die smeekten dat hij zonder uitstel naar hen toe zou
komen. 39 En Petrus stond op en ging met hen mee, en toen hij daar gekomen was, brachten zij

hem in de bovenzaal. En alle weduwen stonden bij hem, terwijl zij huilden en de onder- en

bovenkleding toonden die Dorkas gemaakt had toen zij nog bij hen was. 40 Maar nadat Petrus

allen naar buiten had gestuurd, knielde hij neer en bad; en hij keerde zich naar het lichaam en zei:

Tabitha, sta op! En zij deed haar ogen open en zodra zij Petrus zag, ging zij overeind zitten.

41 En hij gaf haar de hand en hielp haar opstaan. Hij riep de heiligen en de weduwen en plaatste

haar levend voor hen. 42 En dit werd bekend in heel Joppe, en velen geloofden in de Heere.
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* Petrus gooiden de huilenden en de klagenden de deur uit. Mensen helen je uit je geloof
door het probleem uit te vergroten. Ongeloof stopt God niet, maar jou.

* Petrus bad, daarna KEERDE hij zich naar het lichaam en zei: “Tabitha, sta op!” De
huilenden hebben bij Petrus misschien ongeloof opgewekt, dus moest hij zichzelf opbouwen
in gebed voordat hij zich tot het lichaam keerde. Hij bad niet over het lichaam. Hij bad en
daarna wekte hij haar op.

Eutychus

Hand 20:7-12 En op de eerste dag van de week, toen de discipelen bijeengekomen waren om brood
te breken, sprak Paulus hen toe, omdat hij de volgende dag wilde vertrekken, en hij liet zijn
toespraak voortduren tot middernacht. 8 En er waren veel lampen in de bovenzaal waar zij
bijeenwaren. 9 En een zekere jongeman, van wie de naam Eutychus was, zat in het venster en werd
door een diepe slaap overmand, doordat Paulus zo lang sprak. Hij viel, door de slaap overmand,
van de derde verdieping naar beneden en werd dood opgetild. 10 Maar Paulus ging naar beneden,
wierp zich op hem, sloeg zijn armen om hem heen en zei: Maak geen misbaar, want zijn ziel is in
hem. 11 En nadat hij weer naar boven gegaan was, brood gebroken en iets genuttigd had, en hij
lang, tot het aanbreken van de dag toe, met hen gesproken had, vertrok hij zo. 12 En zij brachten de
jongen levend mee en werden bovenmate vertroost.

* Paulus sprak tot middernacht. Eutychus viel in slaap en viel dood.

* Paulus legde niet de handen op maar het lichaam. (Dit leerde hij waarschijnlijk van Elia —
1 Koningen 17:21)

* Paulus ging weer naar boven en ze hielde heilig Avondmaal en hij preekte tot de ochtend.
Pas bij zonsopgang brachten ze de jongen levend bij hem. Dit betekend dat Paulus niet
direct resultaat zag. Toch geloofde hij dat het zou gebeuren dus hij ging gewoon door met
waarmee hij bezig was. Wees niet ontmoedigd, neem communie.

Publius

Hand 28:8-9 En het gebeurde dat de vader van Publius, door koorts en buikloop bevangen, op bed
lag. Paulus ging naar hem toe, en nadat hij gebeden had, legde hij hem de handen op en maakte
hem gezond. 9 Toen dit nu gebeurd was, kwamen ook de anderen op het eiland die ziekten hadden,
naar hem toe en zij werden genezen.

* Paulus genas hen door handoplegging. Hij genas ook allen die op het eiland ziek waren.
* Hij bad, legde handen op en genas hem. Bidden om zichzelf te aanwakkeren,
handoplegging als een punt van kracht-overdracht.

De verlamde bij Bethesda

Joh 5:1-9 Hierna was er een feest van de Joden en Jezus ging naar Jeruzalem. 2 En er is in
Jeruzalem bij de Schaapspoort een badwater, dat in het Hebreeuws Bethesda wordt genoemd, met
vijf zuilengangen. 3 Daarin lag een grote menigte van zieken, blinden, kreupelen en verlamden, die
wachtten op de beroering van het water. 4 Want een engel daalde van tijd tot tijd neer in het
badwater en bracht het water in beweging; wie dan het eerst daarin kwam, na de beweging van het
water, werd gezond, aan welke ziekte hij ook leed. 5 En daar was een man die al achtendertig jaar
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ziek was. 6 Jezus zag hem liggen en omdat Hij wist dat hij al lange tijd ziek was, zei Hij tegen hem:
Wilt u gezond worden? 7 De zieke antwoordde Hem: Mijn heer, ik heb geen mens om mij in het
badwater te werpen wanneer het water in beroering gebracht wordt, en terwijl ik kom, daalt een
ander voor mij af. 8 Jezus zei tegen hem: Sta op, neem uw ligmat op en ga lopen. 9 En meteen werd
de man gezond, nam zijn ligmat op en ging lopen. En het was sabbat op die dag.

* De kracht van God is dusdanig 'mechanisch’ dat wie er dan ook in het water kon komen
genezen werd.

* Deze man was al 38 jaar ziek. Velen die al zo lang ziek zijn denken waarschijnlijk “Als
God mij had willen genezen dan had Hij dat toch inmiddels wel gedaan.”

* De manier van genezing was door het geven van een opdracht.

* Veel mensen denken vanwege dit verhaal dat Jezus maar 1 iemand genas bij Bethesda.
Persoonlijk geloof ik dat hij meer mensen genas, maar alleen het verhaal van deze man
kwam in het boek. (Joh 21:25) Als je Joh 5:16 leest staat er dat de Farizeeén Jezus wilden
doden vanwege 'deze dingen' die Hij op de Sabbat deed. Dit impliceert dat Hij meerdere
dingen deed die dag.

Snap je het? Alles wat je gelooft wat tegenstrijdig is met Jezus is een traditie van mensen die het
Woord van God krachteloos maakt in jou leven. Stop die traditie! Je hebt lege, valse redeneringen
opgebouwd die zich verheffen tegen de kennis van Christus.

Matt 15:6-9 En zo hebt u door uw overlevering het gebod van God krachteloos gemaakt.

7 Huichelaars! Terecht heeft Jesaja over u geprofeteerd, toen hij zei: 8 Dit volk nadert tot Mij met
hun mond en eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij Mij vandaan; 9 maar
tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen onderwijzen die geboden van mensen zijn.

* Je maakt het gebod van God KRACHTELOOS door overleveringen (tradities). En wij
vragen ons af waarom Zijn Woord niet lijkt te werken. Dit komt doordat hetgeen waarvan
wij geloven dat waarheid is, in vele gevallen mijlenver verwijderd is van de Schrift door
onze nutteloze tradities.

Mark 7:5-13 Daarna vroegen de Farizeeén en de schriftgeleerden Hem: Waarom wandelen Uw
discipelen niet volgens de overlevering van de ouden, maar eten zij het brood met ongewassen
handen? 6 Maar Hij antwoordde hun: Terecht heeft Jesaja over u, huichelaars, geprofeteerd zoals
er geschreven staat: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij Mij vandaan.
7 Maar tevergeefs eren zij Mij door leringen te onderwijzen die geboden van mensen zijn.

8 Want terwijl u het gebod van God nalaat, houdt u zich aan de overlevering van de mensen, zoals
het wassen van kannen en bekers, en veel andere dergelijke dingen doet u. 9 En Hij zei tegen hen:
U stelt op een mooie manier Gods gebod terzijde om u aan uw overlevering te houden. 10 Want
Mozes heeft gezegd: Eer uw vader en uw moeder, en: Wie vader of moeder vervioekt, die moet
zeker sterven, 11 maar u zegt: Als iemand tegen zijn vader of zijn moeder zegt: Het is korban (dat
wil zeggen: een gave) wat u van mij had kunnen krijgen, is het met hem in orde.

12 En u laat hem niet meer toe iets voor zijn vader of zijn moeder te doen, 13 en zo maakt u Gods
Woord krachteloos door uw overlevering die u overgeleverd hebt; en veel van dergelijke dingen
doet u.
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» Wij hebben vele soortgelijke tradities als het gaat over God en Zijn kracht. De meeste
hiervan zijn gevormd door ervaringstheologie. “Op deze manier werkte het de vorige keer,
daarom moeten we het altijd zo doen, anders is het God niet.”

Conclusie:

Jezus is volmaakte theologie. Als wat wij geloven over hoe wij (genezing) moeten bedienen, door
Jezus of Zijn bediening niet wordt afgespiegeld, dan bouw je waarschijnlijk een traditionele
overtuiging. (Herinner je de vragen aan het begin van dit hoofdstuk?)
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De soevereiniteit van God

De meeste mensen geloven dat alles wat gebeurt op aarde door God gewild moet zijn. Zij zien God
als het wezen dat absolute heerschappij uitoefent over alles en achter alles zit wat gebeurt en dat er
niets kan gebeuren zonder dat God het wil of er toestemming voor geeft. Ze redeneren dat omdat
God de macht heeft om elk kwaad ding te veranderen, als Hij dat zou willen Hij het ook al gedaan
zou hebben. Helaas krijgt God niet altijd wat Hij wil. Ja, Hij is soeverein! Ja, Hij heeft alle macht!
Maar om te zeggen dat Gods wil altijd gebeurt, moet je ook zeggen dat God kanker wil, en
verkrachting, mishandeling, echtscheiding, armoede en dood. Waarom zou je een God willen dienen
die wil dat je verkracht wordt, ziek bent, in armoede lijdt en sterft?

Jer 29:11 1k immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn
gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.

* Het Woord zegt dat God goede dingen over ons denkt. Ziekte is niet goed. Het is dus ook
niet in Gods gedachten als Hij aan jou denkt.

1 Tim 2:3-4 Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker, 4 Die wil dat
alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.

* God wil dat ALLE mensen zalig worden.

» Worden alle mensen zalig? (Brede en Smalle weg).

» God wil iedereen redden, maar niet iedereen neemt Hem als Redder aan.

* Dat betekent dat Gods niet zomaar automatisch gebeurt, ook al is Hij soeverein.

2 Petrus 3:9 De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen),
maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering
komen.

* Opnieuw, God wil dat er niemand verloren gaat. Toch gaan er sommigen verloren. Gods
wil is soeverein. Toch krijgt Hij niet altijd wat Hij wil. Als Hij dat wel deed, waarom zouden
wij dan nog evangeliseren? Waarom zouden wij nog onderwijzen? Waarom zouden wij nog
iets doen, als Gods wil toch wel gebeurt?

Joh 3:16-17 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 17 Want God heeft Zijn
Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door
Hem behouden zou worden.

* Jezus is niet gekomen om je met kanker te doden. Hij is niet gekomen om je met lijden iets
te leren. Ja, we moeten lijden (omwille van het Evangelie, dat betekent vervolging) maar
God is niet de gever van moeilijkheden en lijden.

» Kwaad veroorzaken om iets goed te laten worden is inefficiént. Ja, God laat alle dingen
meewerken ten goede voor hen die Hem liefhebben. Maar Hij geeft geen slechte dingen om
die dan weer uit te laten werken ten goede. Dat zou dom en manipulatief zijn.

* Als ik de waterbron van een dorp vergiftig zal iedereen ziek worden. Als ik daarna ook met
een tegengif aankom kunnen mensen mij zien als de redder van het dorp. Maar als ontdekt
wordt dat ik de vergiftiging veroorzaakt heb, wordt ik opgesloten als een crimineel. Waarom
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denken wij dat God een crimineel is die slechte dingen doet, alleen maar om de eer te
krijgen voor het feit dat het ten goede uitwerkt?

Maar is God dan niet soeverein en beheerst Hij niet alles?

1 Joh 5:19 We weten dat wij uit God voortkomen, terwijl de hele wereld in de macht is van hem die
het kwaad zelf'is. (NBV)

* God is niet de enige die zaken in onze wereld in Zijn macht heeft. De boze beheerst ook
zaken. Maar we zijn hier niet om te wijzen naar God of de duivel. We zijn hier om het
verkeerde recht te zetten en rechtvaardigheid te laten regeren. Om de werken van de duivel
te vernietigen.

* Politicagenten hebben het recht om de soevereine wetten van een land te handhaven. God
is soeverein en heeft Zijn zonen aangesteld als agenten die Zijn wil handhaven.

* Jezus bad: “Uw wil zal geschieden” en ging daarna uit om het te doen. Hij bad niet: “Als
het Uw wil zou zijn, laat dan Uw wil geschieden.” Gods wil gebeurt als mensen het door
geloof handhaven.

» Gods soevereiniteit betekent niet dat Hij alles doet wat Hij wil. Het betekent dat Hij
ALLEEN doet wat Hij wil. God is niet onbetrouwbaar. In Hem is geen schaduw van
ommekeer. Hij is niet in zichzelf verdeeld. Hij is trouw. Je kan geen geloof hebben in Hem
als Hij niet altijd dezelfde is. Dat gaat tegen het doel in.

* Dus ja, God is soeverein, maar Hij wil niet alles wat er zomaar gebeurt. Hij krijgt niet altijd
wat Hij wil.

* Dat brengt ons bij de verantwoordelijkheid van de gelovige. Onze enige
verantwoordelijkheid is dat we in God geloven en in overeenstemming daarmee te handelen.
Als je geloof misplaatst is zal je handelen tegenstrijdig zijn.

Matt 28:18-20 En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in
hemel en op aarde. 19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader
en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.
20 En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.

* Als Jezus Alle macht(=autoriteit) heeft, dan heeft de rest géén autoriteit. Inclusief de duivel
en jij. (Jij met betrekking tot gedelegeerde autoriteit.)

* Omdat jij in Christus bent en een mede-erfgenaam, (Rom 8:16-17) woont Zijn volledige
autoriteit in jou. Jij bent Zijn lichaam, met Zijn geest (1 Kor 6:17) dus heb je Zijn autoriteit
en Zijn kracht.

* Om deze reden gaan wij en doen wij wat Hij ons gezegd heeft te doen, in Zijn Naam (door
Zijn autoriteit)

* Het hele idee achter “In de Naam van Jezus” is het aanroepen van Zijn autoriteit.

Matt 16:18-19 En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra (=rots) zal Ik Mijn gemeente
bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. 19 En Ik zal u de sleutels van het
Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat
u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.

* Het lijkt erop dat wij de sleutels hebben. Alles wat W1J binden en alles wat WIJ ontbinden.
Dus wat doe je met die sleutels? De woorden binden en ontbinden betekenden in de Joodse
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cultuur van toen 'toestaan' en 'verbieden'. Alles wat wij toestaan is toegestaan in de hemel.
Alles wat wij verbieden is verboden in de hemel. Het voert allemaal terug op autoriteit.

* Wij hebben de autoriteit gekregen om te binden en te ontbinden. Dat betekent dat het onze
taak is om Jezus autoriteit uit te oefenen, om op aarde toe te staan of te verbieden wat in de
hemel toegestaan of verboden is.

Lukas 10:19 Zie, Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over
alle kracht van de vijand; en niets zal u schade toebrengen.

* De discipelen ontvingen gedelegeerde autoriteit omdat ze op dit moment nog niet gered
waren.

* Wij handelen door de overgeérfde autoriteit als erfgenamen van God.

* De vijand heeft geen autoriteit. Dit moet niet verward worden met vaardigheid. Hij heeft
kracht, hoewel gelimiteerd, nog steeds heeft hij die. Daarom hebben wij kracht en autoriteit
over (groter dan) de kracht (vaardigheid) van de duivel.

2 Kor 5:20 Wij zijn dan gezanten(ambassadeurs) namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt.
Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen.

* Een ambassadeur is iemand uit het ene land die woont in een ander land om zijn eigen land
te vertegenwoordigen. Op dat wij niet van deze wereld zijn (Joh 15:19) vertegenwoordigen
wij de hemel hier op aarde.

* Een ambassadeur heeft immuniteit tegen de wetten van het land waarin hij is. Op diezelfde
manier hebben wij immuniteit tegen de wetten van deze wereld. (Dood, ziekte, de Wet...)

* In een ambassade (waar de ambassadeur woont) zijn de wetten van zijn eigen land van
kracht.

* Een ambassadeur moet handelen overeenkomstig de wetten en opdrachten van het gezag
van zijn eigen land. Anders is hij niet langer een ware vertegenwoordiger.

» Ambassadeurs dienen ervoor om relaties tussen landen op te bouwen. Hierom moeten wij
relaties aangaan met mensen en hen met de hemel in contact brengen.

Markus 11:23-24 Want, voorwaar, Ik zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in
de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt, gebeuren zal,
het zal hem gebeuren wat hij zegt. 24 Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u
het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen.

* Onze opdracht is om tegen de bergen te spreken, niet tegen God over de bergen.

* Als je baas zegt dat je iets moet doen, en 5 minuten later ga je naar hem toe en vraag je hem om
het voor jou te doen, wat denk je dat hij dan zal zeggen? “Waarom heb ik jou gevraagd het te doen
als ik het nu doen moet?”

* Vraag God niet iets te doen waar Hij jou de opdracht toe heeft gegeven om het te doen.

* Vraag God niet iets te doen wat Hij reeds gedaan heeft.

* Vraag God niet je iets te geven wat Hij je in Christus reeds gegeven heeft. (Efeze 1:3)

* Erken wat je hebt (je hebt alles) en maak je geloof krachtig. (Filemon 1:6)

Rom 16:20 En de God van de vrede zal de satan spoedig onder uw voeten verpletteren. De genade
van onze Heere Jezus Christus zij met u. Amen.
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* God doet het verpletteren, het is altijd Zijn vaardigheid die in kracht werkt, maar Hij
gebruikt jouw voeten (en handen enz.) als punt van contact.
* Als jij stapt dan stapt Hij. Als jij niet stapt dan stapt Hij ook niet. (Jij bent Zijn lichaam...)

Rom 8:16-17 De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. 17 En als wij
kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van
Christus;, wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.

* We zijn op dezelfde manier kinderen van God geworden als Jezus. We zijn erfgenamen van
God en mede-erfgenamen met Christus. Dat betekent dat we dezelfde dingen als Hij
bezitten.

1 Joh 4:17 Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op
de dag van het oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld.

* Zoals Hij (Jezus) is, ZIJN ook wij in DEZE WERELD.
1 Kor 6:17 Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met Hem.

* Jouw geest is één geest geworden met de Heilige Geest op het moment dat je
wedergeboren werd.

* Je bent niet geévolueerd in een zoon van God. Je bent geschapen om er een te zijn.

+ Je hebt niet slechts een deel van de Heilige Geest ontvangen. Je kan niet maar een deel van
een persoon ontvangen.

Geleid worden

* Geleid worden betekent niet alleen dat je wacht tot God persoonlijk tot ons spreekt voordat
we iets gaan doen.

* We kennen Zijn Woord en elke leiding zal sowieso in lijn zijn met Zijn Woord. Dus door
Zijn Woord in de praktijk te brengen volg je ook elke leiding die Hij geeft.

* Omdat Hij ons heeft opgedragen om bepaalde dingen te doen zijn deze geboden op zich
zelf al leidend. Het zijn geen suggesties.

* Als je ze behandelt als suggesties vraag je je misschien af waarom het gebod geen kracht
heeft in je leven.

* Je kan een speciale of specifieke leiding ontvangen, maar als dit niet gebeurt betekent dat
nog niet dat je niets hoeft te doen. Het doen van de wil van deVader betekent dat je die kent
en uitvoert, of je nu specifieke opdrachten hebt ontvangen of niet.

Markus 9:38-40 En Johannes antwoordde Hem: Meester, wij hebben iemand gezien die demonen
uitdreef in Uw Naam, iemand die ons niet volgt; en wij hebben het hem verboden, omdat hij ons
niet volgt. 39 Maar Jezus zei: Verbied het hem niet, want er is niemand die een kracht doen zal in
Mijn Naam en kort daarna kwaad van Mij zal kunnen spreken. 40 Want wie niet tegen ons is, die is
VOOF OnS.

* De discipelen klaagden omdat ook andere mensen de dingen aan het doen waren waartoe
Jezus de discipelen specifieke opdrachten toe had gegeven. Maar Jezus zei tegen zijn
discipelen dat ze deze niet moesten stoppen. Zij doen de Wil van God.
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Lukas 7:12-16 Toen Hij nu de poort van de stad naderde, ziedaar, er werd een dode uitgedragen.
Hij was de enige zoon van zijn moeder, en zij was weduwe, en een grote menigte uit de stad was bij
haar. 13 En toen de Heere haar zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over haar, en zei Hij
tegen haar: Huil niet. 14 En Hij ging naar de baar toe en raakte die aan (de dragers nu stonden
stil) en Hij zei: Jongeman, Ik zeg u, sta op! 15 En de dode ging overeind zitten en begon te spreken.
En Hij gaf hem aan zijn moeder. 16 En vrees greep hen allen aan en zij verheerlijkten God en
zeiden: Een groot Profeet is onder ons opgestaan, en: God heeft naar Zijn volk omgezien.

* Jezus werd niet geleid om de dode op te wekken. Hij ZAG de nood en kwam deze
tegemoet.

* Jezus werd niet geleid om de dode op te wekken, Hij is de opstanding.

* Hij had ontferming. Wanneer jij ziekte ziet en ontferming voelt (geen medelijden) dan ben
je in exact dezelfde positie als Jezus wanneer Hij de doden opwekte. Handel er dan ook naar.
» Wanneer je ziekte ziet, maar geen ontferming voelt, kan je nog steeds handelen als Jezus.
Stop God niet in een gevoelsdoosje.

Lukas 13:10-13 En Hij gaf onderwijs op de sabbat in één van de synagogen. 11 En zie, er was een
vrouw die achttien jaar lang een geest had die haar ziek maakte en zij was kromgebogen en kon
zich in het geheel niet oprichten. 12 En toen Jezus haar zag, riep Hij haar bij Zich en zei tegen
haar: Vrouw, u bent verlost van uw ziekte. 13 En Hij legde de handen op haar en zij werd
onmiddellijk weer opgericht en verheerlijkte God.

* Opnieuw: toen Hij haar zag. Als je ziekte ziet kan je handelen als Jezus. Zie de nood en
kom deze tegemoet.

Rom 8:14 Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God.
* Als je een zoon bent, dan wordt je ook geleid.
* Het Griekse woord voor 'geleid' impliceert 'geleid worden' zonder aandacht voor het begin
of het einde van de actie. (Constante leiding)

Fil 2:13 want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen.

* Jouw verlangen om goed te doen voor God is Zijn leiding.
* Je bent te egoistisch om daar zelf aan te kunnen denken.

Conclusie:

Om de wil van God te kennen moet je het Woord lezen. Om geleid te worden door de Geest moet je
het Woord in de praktijk brengen.” — Lester Sumrall.

*  Vrije parafrase: To know the will of God, read the Word. To be led by the Spirit, do the Word.
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Autoriteit en Kracht: Het uitoefenen van Heerschappij

Lukas 9:1 Hij riep Zijn twaalf discipelen bijeen en gaf aan hen kracht (dynamis) en macht
(exousia) over alle demonen, en om ziekten te genezen,

Lukas 10:19 Zie, Ik geef u de macht (exousia) om op slangen en schorpioenen te trappen en de
macht (exousia) over alle kracht (dynamis) van de vijand; en niets zal u schade toebrengen.

Markus 6:7 En Hij riep de twaalf bij Zich en begon hen twee aan twee uit te zenden en gaf hun
macht (exousia) over de onreine geesten.

Matt 10:1 En Hij riep Zijn twaalf discipelen bij Zich en gaf hun macht (exousia) over de onreine
geesten om die uit te drijven, en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen.

Matt 28:18-19 En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht
(exousia) in hemel en op aarde. 19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam
van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in
acht te nemen.

Hand 1:8 maar u zult de kracht (dynamis) van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal;
en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste
van de aarde.

1 Kor 2:4-5 En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van
menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht (dynamis), 5 opdat uw geloof niet zou
bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht (dynamis) van God.

(G1849) Exousia — Het recht om iets te doen. Met toestemming of autoriteit.
(G1411) Dynamis — Macht en bekwaamheid om iets te doen.

De insigne van een politieagent representeert de autoriteit (exousia) van de agent. Zijn wapen is de
macht (dynamis) waarmee hij die autoriteit afdwingt. Hij heeft niet alleen autoriteit, hij heeft ook
toestemming om deze te handhaven. Criminelen verzetten zich tegen de autoriteit met hun
vaardigheid (dynamis). Maar vanwege het gebrek aan autoriteit (toestemming) hebben zij geen poot
om op te staan. Soms is de autoriteit genoeg om criminelen te stoppen, maar vaak willen ze niet
luisteren naar autoriteit alleen. Dan komt de macht om autoriteit af te dwingen in het spel. Op
diezelfde manier luistert de duivel soms naar autoriteit, maar vaak is het vertonen van kracht (Het
uitoefenen van heerschappij) hetgeen dat hem op de knieén werkt.
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Autoriteitsschema”

A. Bij de schepping:

God

Jezus

Heilige Geest
Adam / de mens
Engelen / satan

B. Na de zondeval:

God

Jezus

Heilige Geest
satan / Engelen
Adam / de mens

C. Tijdens het leven van Jezus op aarde:

God

Heilige Geest
satan / Engelen
Jezus / de mens

D. Na het kruis:

God

Jezus / De Verloste Mens Verenigd met de Heilige Geest
satan / Engelen

De Natuurlijke (niet verloste) Mens

Hoe oefenen we heerschappij uit?

* Eerst moet je erkennen en realiseren dat je daadwerkelijk de autoriteit hebt om uit te
oefenen, en de kracht om het te ondersteunen.
* Daarna moet je ermee stoppen om God te vragen dingen te doen die Hij jou opgedragen
heeft om te doen. Ilemand anders smeken om jouw taken uit te voeren is geen heerschappij
uitoefenen.
* Als je een stoute hond zegt dat hij van de bank af moet komen zeg je niet:
o “Vader, verwijder deze hond van mijn bank in Jezus' naam”
o0 “Vader, als het Uw wil is Heer, verwijder Vader deze hond Heer van mijn bank
Vader in Jezus' Naam Vader.” (Ja, luister maar eens hoe vaak Christenen 'Vader' en
'Heer' zeggen tijdens gebed...)
o “Hond, ik bestraf jou in Jezus' Naam.”
o “Hond, wil je alsjeblieft van de bank af gaan?”
* Hoe spreek je tegen een stoute hond?
0 “GA WEG!” (Voeg een gebaar toe van gewelddadig 'handoplegging' door je arm op
te heffen en ze zullen prima begrijpen wat je bedoelt...)

*

Ontleend aan de Divine Healing Technicians Training Manual (Pagina 91) & En gebruikt met toestemming van
John G. Lake Ministries onder toezicht van Curry Blake http://www.jglm.org
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Markus 11:22-24 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Heb geloofin God. 23 Want, voorwaar, Ik
zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen
in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt, gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt.

24 Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten
deel vallen.

* Spreek tegen de berg. Spreek tegen je probleem.

* Een politieagent belt niet eerst naar de chef als hij een inbreker ziet. Hij gaat er heen en
arresteert hem. Als hij elke keer zou bellen zou hij snel zijn baan kwijt zijn.

* Praat niet tegen God over je probleem, spreek tegen je probleem en gebied toe doen wat jij
wilt.

Markus 1:25 En Jezus bestrafte hem en zei: Zwijg! Ga uit hem weg!
Markus 9:25 En toen Jezus zag dat de menigte samenstroomde, bestrafte Hij de onreine geest en

zei tegen hem: Geest die maakt dat men niet kan spreken en die doof maakt, Ik beveel u: ga uit hem
weg en kom niet meer in hem terug!

Joh 11:43 En toen Hij dit gezegd had, riep Hij met een luide stem: Lazarus, kom naar buiten!

» Soms helpt het om luid te zijn. Als je luid spreekt gaat de hond van de bank. Als je lief
spreekt gaat hij niet. Spreek luid, wordt boos, gebied de ziekte/duivel te gaan.

* Dit is geen formule, maar dat neemt niet weg dat het effectief is. Start hier, leer om
autoriteit uit te oefenen. Als je het vaak en consequent blijft doen zullen de demonen je gaan
herkennen.

Hand 19:15 Maar de boze geest antwoordde en zei: Jezus ken ik en van Paulus weet ik af, maar u,
wie bent u?

* Stel je voor: Het was de eerste dag op je nieuwe baan. Je had bepaalde
verantwoordelijkheden en de autoriteit om die uit te voeren. De eerste dag was een
puinhoop. Je wist niet goed wat je kon doen, niet kon doen, enz. Na een paar dagen raakte je
gewend en wist je hoe het moest.

* Als je gezag had gekregen over mensen hebben zij misschien eerst wel je autoriteit
uitgetest. Wanneer zij er vroeg achter komen dat ze zo over je heen kunnen lopen zal jouw
autoriteit niet zoveel voor hun betekenen. Maar als je hun hun plaats duidelijk maakt, wat je
toelaat, wat je niet toelaat, dan zullen ze ook je autoriteit erkennen. Wanneer ze dat nog
steeds niet doen ontsla je ze. (macht)

* Het is tijd om te stoppen met politiek correct omgaan met de duivel en om te beginnen hem
te behandelen zoals Jezus deed. Hij leert het altijd op de pijnlijke manier.

Kracht opwekken?

Sommigen zeggen dat je autoriteit hebt maar dat je heiliger moet leven, bidden en vasten, een
atmosfeer creéren en allerlei soortgelijk onzinnig 'Harry Potter'-gedrag om aan kracht te komen.
Hoewel het inderdaad resultaat kan opleveren, is dit een Oud-Testamentische manier van doen.
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2 Kor 3:4-9 Zo'n vertrouwen nu hebben wij door Christus op God. 5 Niet omdat wij van onszelf
bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. 6 Hij heeft
ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zZijn, niet van de letter,
maar van de Geest,; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend. 7 Als nu de bediening van
de dood, met letters in stenen gegrift, in heerlijkheid was, zodat de Israélieten hun ogen niet op het
gezicht van Mozes gericht konden houden vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht, hoewel die
tenietgedaan zou worden, 8 hoeveel te meer zal dan de bediening van de Geest in heerlijkheid
zijn? 9 Want als de bediening van de verdoemenis al heerlijkheid geweest is, veel meer is de
bediening van de gerechtigheid overvloedig in heerlijkheid.

* Bidden en vasten, een atmosfeer creéren met aanbidding en een heilig leven zijn allemaal
goede dingen. Maar wanneer ze gebruikt worden om kracht op te wekken welke een
heerlijkheid heeft die tenietgedaan is.

* In andere woorden: Zo snel als je stopt met bidden, zingen, vasten enz. verdwijnt de
kracht. Onder het Nieuwe Verbond vervaagt de heerlijkheid niet maar worden we constant
van heerlijkheid tot heerlijkheid gebracht in toenemende mate.

* Je hoeft niet eerst 3 uur te soaken als je kind verdronken is in het zwembad. Je hoeft niet
eerst 40 dagen te vasten als je vriend een hartaanval heeft gehad in het restaurant. Er sterven
mensen terwijl de Kerk met smoesjes komt om geen kracht te manifesteren. Sommige
ziektes vallen aan in een oogwenk. Als je niet direct kan reageren zal je mensen verliezen.

2 Kor 3:18 Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel
aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot
heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt.

» Het Nieuwe Verbond heeft geen vervagende heerlijkheid. Als je in de glorie bent op
zondag, maar maandag is het weer vervaagd, dan betekent dat, dat je praktisch onder het
Oude Verbond leeft.

2 Tim 1:6 Daarom herinner ik u eraan de genadegave van God die in u is door de oplegging van
mijn handen, aan te wakkeren.

* De gave (dat is de Heilige Geest) aanwakkeren doe je op dezelfde wijze als het
aanwakkeren van woede of verontwaardiging.

Joh 11:33-35 Toen Jezus haar dan zag huilen, en ook de Joden die met haar meekwamen, zag
huilen, werd Hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. 34 En Hij zei: Waar
hebt u hem gelegd? Zij zeiden tegen Hem.: Heere, kom het zien. 35 Jezus weende

* Het woord voor 'bewogen' betekent 'toornig' en 'boos'

Als een paart die zich klaarmaakt voor de strijd.

* Ook huilde Jezus. Hij was emotioneel geladen. Emoties zijn niet verkeerd. Gebruik ze,
maar laat je niet door je emoties leiden. Doe wat je moet doen, of je nou emotioneel bent of
niet. Emoties maken het meestal moeilijker.
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Judas :20 Maar u, geliefden, bouwt u uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest,

* Je kan jezelf ook aanwakkeren en opbouwen door in tongen te bidden. De manier waarop
je traint is de manier waarop je vecht. Bid luid, hard, snel en vaak.

* Je bent compleet geboren. Je groeit op en leert je benen te gebruiken. Op dezelfde manier
zijn we geboren met alles aanwezig in onze geest. We leren het te gebruiken waneer we
opgroeien in alle volheid van het beeld van de maat van Christus. Je zal nooit leren rennen
als je niet leert lopen.

* Als je het natuurlijke leren op dezelfde manier zou doen las men vaak doet met geestelijk
leren dan zou je nog steeds op de vloer van je ouderlijk huis liggen na het vallen van de
eerste keer dat je probeerde op te staan. Je zal fouten gaan maken. Get over it, ga verder naar
de volgende (en ga dan terug...)

Het uitoefenen van autoriteit en heerschappij gaat meer over het weten wie je bent op het moment
dat je spreekt, dan dat het gaat over de woorden die je zegt. Het is geen formule, het is geen
toverspreuk of iets soortgelijks. De woorden die je spreekt zijn geest en leven.

Joh 6:63 De Geest is het Die levend maakt, het viees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u
spreek, zijn geest en zijn leven.

Het uitoefenen van autoriteit en heerschappij is het geven van opdrachten aan demonen/geesten en
ziektes, zodat zij die kunnen gehoorzamen.

“Wanneer een zoon van God spreekt hoort de hemel het en stemt er mee in; de hel hoort het ook en
gehoorzaamt” — Curry Blake®

*  Vrije parafrase van: “When a son of God speaks, heaven hears and agrees; hell hears and obeys”
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Hoe kan je genezing bedienen?

1. Stel het probleem vast: — Wat is de naam van de ziekte, wat zijn de symptomen of wat is het dat
de persoon niet kan doen.

2. Val aan: — Drijf uit, werp uit, gebied de geest van ziekte/naam van ziekte/symptomen te gaan.
Leg handen op als dat mogelijk is. Zalf met olie als je dat beschikbaar hebt.

3. Check: — Vraag de persoon om te checken voor veranderingen. Het is goed om ook te checken
voordat je bidt zodat je iets hebt om mee te vergelijken. Is er geen verandering? Ga dan terug naar
stap 2. Is er een klein beetje verandering. Ga dan terug naar stap 2. Is er veel veranderd? Zie stap 2.
Heeft er volledige genezing plaats gevonden? Zie stap 4.

4. Lofprijzing: — Geef dank aan Jezus en getuig van wat er gebeurt is.
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Ook van Cornel Marais:

“Je leven is getransformeerd naar de mate dat je denken vernieuwd is. Cornels boek helpt erg met
het verwijderen van hindernissen tot deze vernieuwing.” Curry R. Blake, Algemeen Opzichter

van John G. Lake Ministries

“Dit boek zal je praktisch toerusten met heldere eenvoud om je denken te vernieuwen zodat de
volheid van Christus, die al in jou als gelovige woont, zich zal manifesteren aan de buitenkant.”
Rob Rufus, City Church International, Hong Kong

“Geweldig inspirerend en motiverend! Alles wat je moet weten om te genezen, redden en bevrijden!
Cornel laat duidelijk zien dat het makkelijk en mogelijk is om constant wonderen te ervaren voor
elke gelovige... lees het langzaam!” Wayne Duncan, Coastlands Christian Church, Zuid Afrika

“Aks je moe bent van menselijke tradities en wilt weten wat echt mogelijk is met God, dan zou ik dit
boek lezen!”” Stephen Barker, City Church International, Hong Kong

“Cornel heeft de vaardigheid om in woorden uit te drukken en licht te schijnen op die vragen waar
we soms al jaren mee rondlopen. Met verbazingwekkende duidelijkheid en nederigheid weerlegt hij
tradities die de kerk beroven van de stroom van de kracht van God. Een 'must read'! Andre van der

Merwe, New Covenant Grace
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